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WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar. 

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII  
Secretariaat:  Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271 
IBAN:   NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII 
Email:   info@johannesxxiii.nl 
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur 
Bij een overlijden gelieve contact op te nemen met het secretariaat in 
Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website. 

Overige contacten: 
Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag) 

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913 
Misintenties Ewijk: via het secretariaat in Beuningen 
Misintenties Beuningen: via het secretariaat in Beuningen 
Misintenties Weurt: via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt 

Tel: 024-6776294 of via de Pastorie 

Redactieleden  

Winssen Gerry Schreven 
 Trudy Teunissen 
 Mark van Gaalen 
Ewijk Dien van Rens 
Beuningen Diana Fuchten 
Weurt Bernadette Faber 
 Paul Benschop 

 
Website: 

 
 
 
 
 
 

www.johannesxxiii.nl 
 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt 
in het weekend van 7 februari 2026. 

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), uiterlijk 22 januari 2026 naar: 
redactie@johannesxxiii.nl 

of naar uw lokaal redactielid 
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En toch … De duisternis doorbroken  Kerstmis 2025 

Het is alweer jaren geleden. Een vriendin van me stond op het punt te gaan 
trouwen. Ze hield – zo vertelde ze, en dat zag je ook – zielsveel van haar 
aanstaande echtgenoot, en samen keken ze uit naar wat een onvergetelijke dag 
moest worden. Maar kinderen – en haar gezicht betrok toen ze het zei, kinderen 
wilde ze niet. Absoluut niet. Je zet – zo zei ze – toch geen kinderen op een 
wereld als de onze, vergeven van haat en geweld? Een wereld zonder toekomst? 
Nee, dat vond ze onverantwoord. Eerlijk gezegd vond ik het lastig om ter plekke 
te reageren. Vooral omdat ik voelde en zag dat haar zorg, dat haar angst oprecht 
was. En dat wuif je dan niet zomaar even weg. 

Echt in de toekomst kijken kunnen we niet. Tenzij je beschikt over een glazen 
bol. Maar dat zal de meesten van ons niet gegeven zijn. Desondanks heeft ieder 
mens – in meerdere of mindere mate – een eigen visie op wat komen gaat. Een 
eigen visie en eigen verwachtingen. De een is optimistisch en hoopvol gestemd, 
de ander juist niet. 

De optimist zal zeggen: 'Kijk eens om je heen – en zie eens wat we in de loop 
der tijd toch hebben bereikt. Ziekten die vroeger levensbedreigend waren, zijn 
praktisch uitgeroeid – en de ontwikkeling van de wetenschap gaat verder. 
Onderdrukte volkeren, bevolkingsgroepen en minderheden worden zich bewust 
van hun situatie en slagen erin zichzelf te bevrijden – en ook dat proces gaat 
onverminderd door...' 

De pessimist daarentegen zal wijzen op alle geweld dat – dag in dag uit – via 
TV, krant en internet over onze hoofden wordt uitgestort: 'De mens leert het 
nooit... Asielzoekers die door rechtsextremisten worden bedreigd en opgejaagd. 
Ook in onze eigen gemeente. Een scholier van zeventien jaar die een eind aan 
haar leven maakt, na jarenlang te zijn gepest en getreiterd. Zonder dat het ook 
maar iemand opviel. Opviel of kon schelen. Een nieuwe bewapeningswedloop. 
De vernietiging van het milieu. De ellende lijkt niet te overzien. En het einde 
van de wereld nog slechts een kwestie van tijd. 

We hoeven onze kop niet in het zand te steken. Het kwaad is een realiteit. Maar 
– zo luidt de boodschap van de Schrift – laat je tegelijkertijd niet gek maken 
door doemdenkers en onheilsprofeten die je willen doen geloven dat de machten 
van het kwaad tenslotte zullen zegevieren, dat onze wereld in een 
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allesvernietigende catastrofe ten onder zal gaan. Nee, houd je ogen open voor 
wat – alle tegenkrachten ten spijt – nog altijd goed is in deze wereld – voor alles 
wat je blij en hoopvol stemt... Er zijn zoveel mensen die het goede doen, die 
zich inzetten en kiezen voor meer dan eigenbelang. Mensen die kiezen voor 
compassie en onbaatzuchtigheid. Ver weg en dichtbij. Ze zijn er. Als je maar 
weet waar je kijken moet.  

Zo moet ik denken aan die 
clochard op het station van 
Antwerpen die zich – enkele 
jaren geleden alweer – 
ontfermde over twee kleine 
kinderen die bij hem waren 
achtergelaten, gedumpt door 
hun verslaafde ouders – op 
zoek naar drugs. Plots haalde 
die bedelaar het nieuws en 

werd hij van alle kanten overladen met attenties. Want wat bleek het geval? Het 
weinige bijeen gebedelde geld dat hij bezat had hij weggegeven. Aan voedsel 
en kleding voor die twee kleintjes. Hij die niets had, gaf alles weg. En mensen 
die het zagen of ervan hoorden, werden geraakt door de liefde van die man. 
Plots ging hen even weer een licht op van die 'andere wereld' – die wereld die 
zo vaak uit het zicht geraakt, maar blijkbaar nog steeds bestaat. Niet de 'grote 
wereld' van macht, markt en beurs. Niet die van uitbuiting, corruptie, cynisme, 
vernedering, terreur en geweld. Dat – zo blijkt dan toch weer – is niet 
de enig mogelijke wereld. In elk geval niet de wereld waarnaar mensen als jij 
en ik ten diepste verlangen.  

En dat is de wereld waarvan de Schrift in alle toonaarden getuigt. De wereld die 
genoemd wordt: Rijk van God. De kern van Jezus’ verkondiging. Een wereld 
die zich aandient in een kind, kwetsbaar en weerloos. Zoals dat kind van toen 
en ginds. Liggend in een kribbe. Een kind dat redding brengt. Een kind dat, 
kwetsbaar als het is, toekomst in zich draagt. Een kind dat nog steeds geboren 
wil worden. Steeds opnieuw. In het leven van ieder van ons. 
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En dat gebeurt ook nog steeds, geloof het of niet ... Die vriendin van me over 
wie ik sprak in het begin van dit verhaal kreeg uiteindelijk toch nog een zoon 
en een dochter. Beiden studeren en beiden zijn gelukkig. En moeder en vader 
dus ook. Is er dus toch nog hoop voor de toekomst! Toch weer. 

Een Zalig Kerstmis voor ieder die dit leest! 
Pastor Ruud Roefs 

 

 

Vooraankondiging 

Op zondag 18 januari 2026 (aanvang 15.00 uur) verzorgt het Brabants Gelders 
Barok Consort (voorheen Octime en Brabants Barok Consort) een concert in de 
Corneliuskerk te Beuningen. Ditmaal binden we de strijd aan met de donkerste 
periode van het jaar en daarom organiseren we een Midwinterconcert. De 
gezellige Kerst ligt dan alweer even achter ons en de veelbelovende lente laat 
nog even op zich wachten. Muziek kan in die donkere dagen dan juist zorgen 
voor het nodige tegenwicht, en dat is nu precies de reden dat we een heel 
afwisselend programma hebben samengesteld. 

Met pareltjes uit het werk van onder meer Bach, Händel, Marcello en Vivaldi 
zoeken we de verstilling, de vrolijkheid, de warmte en de uitbundigheid en de 
o zo belangrijke verbinding met elkaar. We kijken muzikaal ook over alle 
donkere maanden heen naar een veelbelovende warme zomer. De grauwe 
januaridagen zullen hiermee snel vergeten zijn. Het Brabants Gelders Barok 
Consort zorgt met 21 musici voor een afwisselend programma, waarin ook 
verschillende niet alledaagse instrumenten en drie zangsolisten te horen zullen 
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zijn. Concertmeester Rob Meeusen vertelt de verhalen rondom de muziek-
stukken, zodat de muziek nog meer tot leven komt. 

Wij denken dat je niet beter de grauwe wintermaanden kunt trotseren dan door 
dit evenement bij te wonen!  Na afloop serveren wij een glaasje alcoholvrije 
Glühwein en hopen wij nog even met elkaar na te kunnen praten. Alvast 
plaatsen reserveren (aanbevolen) is mogelijk door een mail te sturen naar Gaby 
van Hoof: gabyvhoof@gmail.com.Er wordt in de kerk geen entree geheven. 
Wel wordt een vrijwillige bijdrage na afloop zeer op prijs gesteld. 

Van harte welkom! 
 

Openstelling Corneliuskerk 1e & 2e Kerstdag 

Ook dit jaar is de Corneliuskerk op Eerste en Tweede Kerstdag geopend van 
14.00 tot 16.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom om de kerststal te 
bewonderen of een kaarsje op te steken. 

 
Bijschrift foto: Geëvacueerde dorpsgenoten bij het Beuningse patronaat. 
Militairen van de Landmacht met keukenwagen en kok. Archief gemeente 
Beuningen, Foto: G.M. Burgers 
Daarnaast is er een kleine tentoonstelling ingericht over de watersnood van 
1926, die het Land van Maas en Waal zwaar trof. Door overvloedige regenval 
en aanvoer van smeltwater stegen de waterstanden in Waal en Maas vanaf 
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medio december snel. In de nacht van 31 december op 1 januari 1926 brak de 
Maasdijk bij Overasselt en Nederasselt, waarna het water het lagergelegen 
gebied van Maas en Waal instroomde. Maar liefst drieduizend huizen raakten 
beschadigd of verwoest, met een totale schade van tien miljoen gulden. Omdat 
er geen dodelijke slachtoffers vielen, weigerde het Rijk te spreken van een ramp 
en werd er geen schadevergoeding uitgekeerd. Veel inwoners bleven daardoor 
met grote verliezen achter. In onze vier kerkdorpen was de schade gelukkig 
minder groot dan in het zuidwestelijk deel van het gebied. De tentoonstelling 
toont enkele foto’s uit onze parochie en originele krantenartikelen over deze 
gebeurtenis. En verder de aantekeningen van de pastoors in het 
parochiedagboek. Vrijwilligers heten u van harte welkom op deze feestelijke 
kerstdagen. 

Ans Wiezer – Gerda Hulsen – Wilbert Lelivelt 
 

Communie thuis 

Meer dan een jaar geleden is het idee 
ontstaan om mensen die niet meer naar 
de kerk kunnen komen thuis de 
communie te brengen. Dit gebeurt nu 
al door mensen die de communie 
vanuit de kerk voor hun dierbaren of 
voor een kennis meenemen. We willen 
het nu organiseren voor alle 
parochianen, die daar behoefte aan 
hebben. Om te beginnen zullen we dit één keer per maand aanbieden, om 
precies te zijn op de tweede zondag van de maand. Mensen, die daar 
belangstelling voor hebben kunnen zich melden bij het parochiesecretariaat. 
(secretariaat@johannesxxiii.nl / 024-6771271). Een van de mensen die de 
communie thuis komen brengen neemt dan contact met u op om een afspraak te 
maken. Het mooiste is natuurlijk dat dit kan aansluitend aan de viering op 
zondag. U zou dan thuis via de livestream met de Corneliuskerk in Beuningen 
mee kunnen vieren en daarna de communie kunnen ontvangen. De vrijwilliger 
wordt in de viering gezonden en komt met de communie naar u toe. Hopelijk 
voelt u zich daardoor nog meer verbonden met de communio, de vierende 
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gemeenschap. Mocht het op zondagochtend lastig voor u zijn of op dat moment 
niet passen in de agenda van de vrijwilliger, dan kunt u samen een andere 
afspraak maken. Natuurlijk is het brengen van de communie ook aanleiding 
voor ontmoeting en een goed gesprek. 

We hopen dat het in een behoefte voorziet. Namens de werkgroep Communie 
thuis, Rudy de Kruijf 

 

Pastoraatsgroep 

Afgelopen periode zijn er wat wisselingen in de pastoraatsgroep geweest. 
Carlien Geelkerken is onder andere omwille van haar drukke werkzaamheden 
gestopt. Jacques van der Meer is daarentegen de pastoraatsgroep komen 
versterken. In november hebben we voor het eerst in deze nieuwe samenstelling 
vergaderd. De pastoraatsgroep denkt na over allerlei pastorale zaken en zet het 
pastoraal beleid uit. Zij vindt het belangrijk om dit te doen in samenspraak met 
de parochianen.  

Vandaar dat er vanaf komend jaar in ons parochieblad iedere keer een rubriek 
´Vanuit de pastoraatsgroep´ zal worden opgenomen. Hierin kunt u de 
onderwerpen lezen, die besproken zijn en ook over besluiten die zijn genomen. 
Soms zullen we daarin ook om advies vragen.  

We hopen dat we hiermee draagkracht kunnen genereren, maar ook dat het 
uitnodigt om mee te denken. Mocht u goede ideeën of vragen hebben op 
pastoraal gebied, over de vieringen, over het pastoraat voor gezinnen, over de 
communicatie, over de zorg voor kwetsbaren of over onderwerpen waar u met 
anderen over zou willen nadenken, dan laat het ons weten. Dit kan mogelijk 
aanleiding zijn voor een gesprek of een avond over dit onderwerp. Wij geloven 
in een synodale kerk, waarin we samen op weg gaan en richting bepalen. Gods 
Geest spreekt immers in iedere mens.  
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Tot slot willen we ook aandacht vragen voor de contactraad. Deze bestaat uit 
vertegenwoordigers van de verschillende dorpen die onze parochie rijk is. Zij 
helpen ons om het pastorale beleid handen en voeten te geven en zij voeden ons 
om de goede keuzes te kunnen maken. Op dit moment zit er niemand bij uit 
Winssen, het zou fijn als we ook uit deze hoek van onze parochie iemand vinden 
die met ons mee wil denken. 

Namens de pastoraatsgroep, Rudy de Kruijf 
 

Familiepastoraat 

Inmiddels hebben we alweer twee bijeenkomsten gehad van het 
familiepastoraat. Er zijn in totaal 11 gezinnen die zich gemeld hebben om met 
ons weg te gaan. Een mooi aantal om mee te beginnen.  

De eerste bijeenkomst was een instapbijeenkomst waarin we zowel met de 
ouders als de kinderen hebben gesproken over de kern van ons geloof. Waar 
staan we als kerk voor, wat vinden we belangrijk? Het zal u niet verbazen dat 
de verhalen van Jezus hierbij richtinggevend zijn. We dragen als christenen 
immers zijn naam. Daarnaast hebben we duidelijk gemaakt dat vieringen 
meestal binnen het kerkgebouw plaatsvinden, maar dat we vooral daarbuiten 
mogen laten zien wat het betekent om bij de kerk te horen.   

De tweede bijeenkomst was bij het begin van de Advent en daarmee ook aan 
het begin van het kerkelijke jaar dat ons jaarlijks langs de grote kerkelijke 
feesten leidt. Advent is de voorbereiding op het feest van Kerstmis, waarbij we 
de geboorte van Jezus vieren. We lezen dan vaak verhalen uit de profeet Jesaja, 
die bekend staat om zijn vredesvisioenen. Vrede was dan ook het andere thema 
van deze tweede bijeenkomst. 

Ook heb ik met andere geïnteresseerden over deze thema’s gesproken. We 
vinden het immers belangrijk om deze nieuwe gezinnen van het 
familiepastoraat in contact te brengen met de bestaande parochiegemeenschap. 
We gaan immers samen op weg. 
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Kerstvieringen voor jonge gezinnen 

Op zaterdag 13 december 15.00 uur wordt er in de Corneliuskerk een sing-in 
gehouden met aansluitend een heuse Kerst-musical. Met de Sing-in, verzorgd 
door het koor Mazing Joy, komen we in kerstsferen, waarin we ook zelf een 
aantal liederen kunnen meezingen. Er is koffie, thee, limonade voor de kinderen 
en natuurlijk iets lekkers erbij. We willen daarbij ook aandacht vragen voor wie 
deze feestdagen juist een tijd en bron van zorgen zijn. Een vrije gift zal ten 
goede komen aan de Voedselbank. 

Om 16.00 uur begint de kerstmusical Glitter. Deze musical voor het hele gezin 
geeft ons een inkijkje hoe twee totaal verschillende gezinnen het kerstfeest 
vieren. Er komen bijzondere gasten op bezoek. De musical wordt verzorgd door 
kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar van de groep Fladder Musical.  

Op kerstavond zijn er twee vieringen 
voor gezinnen. In Weurt is er om 
17.00 uur een eucharistieviering. 
Elders in dit parochieblad leest u hier 
meer over. In de Corneliuskerk is om 
18.00 uur een gebedsviering met 
medewerking van de kinderen van 
basisschool de Montijn, die traditie-
getrouw de viering opluisteren. Het 
belooft een bijzondere viering te worden met muzikale verrassingen. We krijgen 
bovendien een belangrijke gast op bezoek, die ons zijn droom zal vertellen. Na 
afloop is er ook voor de inwendige mens wat lekkers. Het is bedoeld voor 
kinderen van alle leeftijden. 

 

Welkom bij een Open-Leurviering! 

Wat is een Open-Leurviering? Elke laatste zondag in de maand, al meer dan 35 
jaar, is er een oecumenische Open-Leurviering, meestal in de Protestantse kerk 
van Leur. Deze diensten worden “Open Leur” vieringen genoemd, omdat de 
thema’s uit het maandblad “Open Deur” komen.  Dit blad, samengesteld door 
mensen uit verschillende christelijke geloofstradities, is een oecumenisch 
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Maas en Waal. De kerkgangers worden er zoveel mogelijk bij betrokken door 
zelf mee te zingen. Ook zijn er diensten met samenzang of met medewerking 
van een muziekensemble. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het 
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Het ontstaan van de Open-Leurvieringen. In de jaren ’80 van de vorige eeuw 
waren er in Maas en Waal diverse activiteiten op het vlak van de oecumene in 
de vorm van gespreksgroepen, leerhuizen en gezamenlijke vieringen. Het 
uitgangspunt was steeds dat de verschillende tradities er mochten zijn: de 
verschillen waren juist verrijkend, je vulde elkaar aan en je kon van elkaar leren. 
Onder leiding van deken Adriaan Vugts, dominee Kok van Nood en anderen, 
werd de oecumene in Maas en Waal vormgegeven door de oprichting van het 
Oecumenisch Beraad. Vanuit deze groep werden de diverse gezamenlijke 
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activiteiten aangestuurd. In oktober 1987 werd er in het gerestaureerde 
Protestantse Kerkje van Leur gestart met de eerste “Open-Leur” viering. Om de 
bezoekers uit het westelijk deel van Maas en Waal in de gelegenheid te stellen 
“niet zo ver te hoeven reizen”, is er later afgesproken om 2 keer per jaar de 
Open-Leurviering in de Protestantse kerk van Wamel te houden. 

Nog steeds: “WELKOM!”. Na ruim 35 jaar bent u nog steeds van harte welkom 
bij de Open-Leurvieringen. Onder de kop “We zijn nog lang niet aan het einde 
van ons Latijn” besteedde de Gelderlander een artikel aan het 30-jarig bestaan 
van de vieringen in 2017. De bijeenkomsten op de laatste zondag van de maand 
vinden meestal plaats in Leur. In januari en juni worden de diensten gehouden 
in de Protestantse Kerk in Wamel. De aanvangstijd is steeds 19.00 uur.  

In december en in de vakantiemaanden juli en augustus zijn er geen vieringen. 

Na afloop is er, tijdens de koffie of thee, tijd voor een gesprek: onderling, met 
de voorganger of met de leden van de Open-Leurwerkgroep. Tevens ligt achter 
in de kerk een boek, waarin u opmerkingen, wensen etc. kunt doorgeven. 
Wanneer u uw emailadres vermeldt, wordt u per mail op de hoogte gehouden 
van de komende bijeenkomsten. 

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Riet Kalkers (Wamel), Karin van 
Teeffelen (Altforst), Ben de Sonnaville (Druten) Renee Braakhekken (Beneden-
leeuwen) en Jan Visser (Altforst). Voor meer info: fam.kalkers@hetnet.nl 

Van harte welkom bij een Open-Leurviering! 

Verslag parochieavond 

Op woensdagavond 19 november 2025 waren er ongeveer 50 parochianen 
aanwezig bij de parochieavond in de Kloosterhof in Weurt. Na een welkom door 
vicevoorzitter Jan Roelofs werd de avond geopend door pastoor Ruud Roefs. 
Daarna kwam pastoraal coördinator Rudy de Kruijf aan het woord. Hij is sinds 
april parttime werkzaam in onze parochie en richt zich vooral op het 
familiepastoraat en diaconie. Ook is hij aanwezig bij maatschappelijk overleg 
en verzorgt hij de doopvoorbereidingen. Het familiepastoraat is in oktober van 
start gegaan. Er is een nieuwe enthousiaste werkgroep opgericht en er hebben 
zich elf gezinnen aangemeld. Er zijn zes bijeenkomsten op zondagochtend en 
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de groepen worden verdeeld op leeftijd. Tijdens deze bijeenkomsten is ook de 
voorbereiding voor Eerste Communie en Vormsel. 

Penningmeester Bram Boon, de ‘Tollenaar’ van de parochie sprak over de 
financiële situatie. Hij toonde een overzicht van de financiën en 
exploitatierekening. Hoewel de baten vorig jaar zijn gestegen zijn de kosten nog 
meer gestegen, zodat het saldo nog steeds negatief is. Er is bezuinigd op de 
kosten voor het parochieblad, verzekeringen en energie. De opbrengst van de 
actie Kerkbalans was in 2024 hoger dan in 2023. 

Pieter Oosterhout, bouwkundig adviseur van het parochiebestuur, vertelde over 
het vastgoed. In Winssen is de bouwvallige boerderij vervangen door een 
passend nieuw woonhuis. Er is gewerkt aan renovatie en uitbereiding van de 
muziekkoepel en er is een woning overgedragen. E zijn plannen voor 
herbestemming van het kerkgebouw, een onderkomen voor vrijwilligers en 
materieel en het opschonen van snippergroen. In Ewijk is de pastorie nu in 
gebruik als woning met gezinshuis, de laatste hand wordt gelegd aan de 
overdracht van de kerk en de woning die achter de kerk ligt. Er wordt nagedacht 
over een onderkomen voor de vrijwilligers van de kerkhofploeg. In Beuningen 
is de sacristie in oorspronkelijke kleuren geschilderd, vieringen kunnen worden 
gestreamd, op het priesterkoor hangt infrarood verwarming voor de repetities 
van de koren. Er wordt gewerkt aan verbetering van de akoestiek in het 
koetshuis en inrichting van de kerk t.b.v. “open kerk”. In Weurt zijn de pastorie 
en kerkdeuren geschilderd, er is gewerkt aan de bestrating van de begraafplaats, 
verfraaiing van het kerkhof, strooiveld en aanpassing van de stookruimte. Er 
wordt nagedacht over het stucwerk van de triomfboog in de kerk en duurzame 
afspraken over het naastgelegen scoutinggebouw. Dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers hebben we afgelopen jaar veel kunnen bereiken. Door de 
erfpachtconstructie van verkocht vastgoed wordt vastgoed een inkomstenbron. 
Aan het einde waren er nog enkele vragen die in de volgende 
bestuursvergadering besproken zullen worden. Na afloop werd er nog gezellig 
nagepraat aan de bar. 
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Win duizend euro voor een ‘project van hoop’ 

R.-K. Kerk schrijft wedstrijd ‘verhalen van hoop’ uit. Bemoedigende woorden 
toen je in de put zat. Die jongen met krullen, die je in de supermarkt hielp. De 
buurvrouw die jouw hondje uitlaat. Henk die elke week een kopje koffie komt 
drinken en daardoor zonder dat hij beseft je dagen lichter maakt. Die nieuwe 
hobby waar je samen met anderen veel plezier uithaalt. Hoopvolle verhalen als 
deze staan centraal tijdens een wedstrijd die de Rooms-katholieke Kerk heeft 
uitgeschreven aan het einde van dit Heilig Jaar, waarin ‘hoop’ een centraal 
thema is. 

De verhalenwedstrijd is onderdeel van de ‘Beweging van hoop’, die dit jaar op 
gang is gebracht. Mensen worden uitgenodigd om kleine verhalen of voorvallen 
die hen hoop geven te vertellen. Het mag gaan over hoop die anderen hen geven 
of over hoop die ze zelf met mensen in hun omgeving delen. Al lijkt dat niet 
altijd zo, er zijn heel veel mensen die met ogenschijnlijk kleine dingen – en vaak 
zelfs zonder dat ze het zelf beseffen – een groot verschil maken in het leven van 
een ander. 

Hopeful Friday; Gezocht worden verhalen – hoe klein ook – over geluk, liefde, 
broederschap, verbinding en hoop. Verhalen over toevallige ontmoetingen die 
uitgroeiden naar een diepe vriendschap. Verhalen over lokale projecten en 
initiatieven die hoop geven en hoop delen. Maar ook verhalen over kleine 
alledaagse gebeurtenissen, die laten zien dat er in een wereld vol conflicten en 
onrust nog steeds meer goed gaat dan fout. Deze verhalen kunnen ingestuurd 
worden tot en met 31 december. Op vrijdag 16 januari wordt bekend gemaakt 
welk verhaal door de jury als winnaar is gekozen. Dit gebeurt tijdens een 
inspiratie dag van de ‘Beweging van hoop’ die de naam #Hopeful Friday heeft 
meegekregen. Op de vrijdag vóór ‘Blue Monday’ (volgens sommigen de meest 
depressieve dag van het jaar) laat de Beweging van hoop zien dat hoop delen 
mogelijk is. De winnende verhaalschrijver wordt beloond met een bedrag van 
duizend euro dat aan een project van hoop besteed mag worden.  

De ‘Beweging van hoop’ is een initiatief van de Rooms-katholieke Kerk in 
Nederland. Partners in het project zijn Alpha Nederland, Kansfonds, KRO-
NCRV, VKMO en de Week Nederlandse Missionaris. Verhalen van hoop 
insturen kan via www.bewegingvanhoop.nl 
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Kerkbalans 

Opbrengst actie Kerkbalans   

kerkbijdragen 2025 2024 
Januari t/m oktober € 61.641 € 68.515 

Actie Kerkbalans 2026 komt eraan. In januari doet onze parochie weer mee aan 
de Actie Kerkbalans. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om 
een bijdrage vragen, want kerk-zijn kost geld en de financiële steun van leden 
is onmisbaar. Het thema van de Actie is ‘GEEF vandaag voor de kerk van 
morgen’. Want de kerk is voor veel mensen en op tal van manieren van 
betekenis. We komen samen om te ontmoeten en te bidden, om te vieren en te 
rouwen, om te zingen en te luisteren. Een lid geeft niet alleen financiële steun 
aan de kerk, maar de kerk geeft er ook veel voor terug. De actie Kerkbalans 
2026 is tussen 10 en 24 januari. We hopen dat we weer op u mogen rekenen!  
Uw kerkbijdrage is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke 
gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij het secretariaat. 

U kunt uw bijdrage (bij voorkeur) overmaken via de 
bank, of een envelop afgeven bij het secretariaat 
Dorpssingel 2 in Beuningen. Vanaf januari 2026 is 
er één bankrekeningnummer voor de kerkbijdrage: 
NL 87 RABO 0107208903 

U kunt ook de QR-code scannen om de kerkbijdrage 
te betalen. Gebruik de camera App op uw telefoon. 
Voor informatie kunt u ook terecht op de website 

www.johannesxxiii.nl  of via e-mail: secretariaat@johannesxxiii.nl . 
Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII 

 

Kosten misintentie 2026 

Vanaf 1 januari 2026 kost een misintentie € 13,50. 
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Dopelingen: 
Huub Huls 
Veerle Verduijn 
Harry van Kraaij 
Julie Jaspers 

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van: 

 overlijdensdatum leeftijd  
Beuningen 
Geert van Ooijen 28-10-2025 88 jaar 
Ria Swartjes – Moorman 01-11-2025 91 jaar 
Jos Granneman 03-11-2025 66 jaar 
Gonny Vedder – Verheijen 18-11-2025 87 jaar 

Weurt 
Tiny Smits – Nuy 28-10-2025 87 jaar 
Cor Willems 04-12-2025 92 jaar 

 
 
 
 
 

 

Kerstavond met WhatEver 

De Muziekkoepel in Winssen staat binnenkort weer te stralen in kerstsfeer🎄🎄🎄🎄. 
De verbouwing is nog niet klaar, maar u kunt al wel zien hoe mooi het wordt. 

Op Kerstavond (woensdag 24 december tussen 18:30 u en 19:30 u) brengt 
WhatEver u helemaal in kerststemming met het zingen van een aantal bekende 
sfeervolle kerstsongs, afgewisseld met wat andere stemmige liedjes. 
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WhatEver u helemaal in kerststemming met het zingen van een aantal bekende 
sfeervolle kerstsongs, afgewisseld met wat andere stemmige liedjes. 

Gewoon, omdat de koepel zich daarvoor zo 
uitstekend leent en omdat het de vorige jaren 
zo gezellig was! Een prachtige kerststal, een 
gezellig vuurtje, warme chocolademelk, 
glühwein ... 

De toegang is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt natuurlijk weer gewaardeerd. 
Wandel gerust even langs, kom lekker 
luisteren, we zien u graag! �  
 
 

 

Muziekkoepel Winssen 

Beste parochiaan,  

Namens Stg Muziekkoepel Winssen 
vragen we u om hulp! Na jarenlang 
ploeteren hebben we inmiddels ruim 
twee ton bij elkaar geregeld aan 
subsidies en donaties, om onze mooie 
muziekkoepel in het groene dorpshart 
van Winssen op te kunnen knappen. De 
werkzaamheden van de restauratie en 
functionele aanbouw zijn inmiddels 

gestart en het wordt prachtig! Nu komen we nog de laatste €30.000 tekort voor 
de inrichting van de aanbouw en aanpassing van de buitenruimte. Daarvoor 
hebben we u nodig, want met vele kleine beetjes komen we tot iets groots: zou 
u ons willen helpen met een donatie? 
����  

Het gaat om een vrijwillige bijdrage aan deze mooie blikvanger, met daarna 
leuke voorstellingen en activiteiten, voor elk wat wils! Omdat we er willen zijn 
voor iedereen en dus geen commerciële instelling zijn, krijgt u de bijdrage niet 
terug. Wel kunt u nog vaak komen genieten van het resultaat (hou ook de agenda 
op onze website in de gaten) en krijgt u uiteraard onze eeuwige dank! 
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datum "feest" tijd pastor "koor" tijd pastor "koor"
15:00 Sing-in voorprogramma musical Mazing Joy

16:00 kerstmusical Glitter voor het hele gezin Fladder Musical

10:00 pastoor Ruud Roefs Liturgisch Gemengd Koor 10:00 Woord- en Communieviering samenzang

15:00 concert La Tempesta

di 16 dec 19:00 Kerstconcert 
bewoners Alde Steeg en Zanddonkhuis Koor Surprise

wo 17 dec Seniorenviering 15:30 pastoor Ruud Roefs Marieke, Hennie en Mayk

za 20 dec 19:00 Winterwonder van weleer Our Choice

10:00 Woord- en Communieviering Liturgisch Gemengd Koor 
en De Schola 10:00 pastoor Ruud Roefs Andreaskoor

15:00 Concert uitvaartensemble Nijmegen

18:00 Kinderkerstviering
pastores Ruud Roefs en Rudy de Kruijf 

kinderkoor de Montijntjes 
o.l.v. Daniel Villegas 17:00 Kinderkerstviering

em.past. Jan de Waal en leden werkgroep

20:00 em.past. Harry van Dooren Muziekvereniging 
Kunst & Volharding 20:00 em.past. Jan de Waal Our Choice

22:00 pastoor Ruud Roefs Liturgisch Gemengd Koor

do 25 dec 1e Kerstdag 10:00 pastores Ruud Roefs en Jan de Waal KoMore

vr 26 dec 2e Kerstdag 10:00 em.past. Ton van Balveren samenzang 10:00 pastoor Ruud Roefs Kerstensemble N.A.G.

10:00 em.past. Harry van Dooren Jacques & Antoinette
van der Meer 10:00 em.past. Jan de Waal samenzang

14:30 Kerstconcert Muzimare

zo 4 jan Openbaring
van de Heer 10:00 em.past. Harry van Dooren Liturgisch Gemengd Koor 10:00 em.past. Jan de Waal samenzang

zo 11 jan Doop van de Heer 10:00 pastoor Ruud Roefs Liturgisch Gemengd Koor 10:00 Woord- en Communieviering samenzang

10:00 Woord- en Communieviering 10:00 pastoor Ruud Roefs
Kindernevendienst Our Choice

15:00 concert Brabants-Gelders Barok Consort

zo 25 jan 3e zondag
door het jaar 10:00 em.past. Ton van Balveren

Familiepastoraat Liturgisch Gemengd Koor 10:00 em.past. Jan de Waal samenzang
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door het jaar 10:00 pastores Ruud Roefs en Jan de Waal Antoinette van der Meer

en Nico Adriaens 10:00 Carnavalsviering 
pastor Rudy de Kruijf dweilorkest

De weekendvieringen in de Corneliuskerk kunt u volgen via een livestream van kerkdienstgemist.nl op de website www.johannesxxiii.nl

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

           Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie/ thee te drinken.
           Beuningen:  13 en 28 december en 25 januari, Weurt: 21 december, 4 en 18 januari en 1 februari

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Cornelius
Beuningen

za 13 dec

zo 18 jan 2e zondag
door het jaar

zo 14 dec 3e zondag
van de Advent

4e zondag
van de Adventzo 21 dec

wo 24 dec Kerstavond

zo 28 dec H. Familie
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U kunt een bedrag naar keuze via een storting overmaken op 
NL76RABO 03461 983 80 tnv Stg Muziekkoepel Winssen. 
Alvast bedankt namens alle toekomstige gebruikers! 

Tot slot: Wilt u dit bericht verder verspreiden om een zo ruim mogelijk publiek 
te bereiken. Onze excuses als dit bericht u via meerdere kanalen bereikt.  

Hartelijke groet,  
Stg Muziekkoepel Winssen
�� 

 

Maestro 2025 - zaterdag 25 oktober 

Waar een klein dorp groot in kan zijn. Wat een goed georganiseerde, gezellige 
avond was het. Ulto had niets aan het toeval overgelaten. De grote sportzaal in 
de Paulus zat vol en was sfeervol ingericht. De 6 kandidaten: Siverona 
Koopmans, Bianca Popelier, Kim Vrijaldenhoven, Bart Bruisten, Wiel Bijmans 
en Hans van Kuijk hadden zich goed voorbereid en dirigeerden elk 2 maal het 
orkest. De presentatie was bij Erna Steeg in goede handen en de jury, Gerd  
Wensink, Toniek van Hulst en Roel van Beuningen, waardeerden alle 
uitvoeringen professioneel met hier en daar een leuke kwinkslag. Uiteindelijk 
was er een terechte winnares in de persoon van Bianca Popelier. Nogmaals van 
harte gefeliciteerd. Na afloop was het nog heerlijk nagenieten. 

ULTO bedankt! 

 
winnaar Bianca Poppelier (foto: ULTO) 
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Verbonden door licht 

Zaterdag 1 november jl. hebben we in Winssen in de kerk en op het kerkhof 
onze overledenen, alle overledenen, herdacht. Veel aanwezigen hebben samen 
met ons geluisterd naar de ingetogen klanken van koninklijke fanfare ULTO, 
ook gedichten en een overweging waren te beluisteren. De Hemelse Post heeft 
de briefjes doorgegeven en een Zee van Licht op het kerkhof heeft samen met 
de mooie zang van Fleur laten zien dat we onze overledenen niet vergeten. Dank 
je wel alle medewerkers; ULTO, Fleur Perlo, de heren van de kerkhofploeg, 
Bart Smits, en Eva, Daan en Job die er mede voor gezorgd hebben dat het 
kerkhof zo sfeervol verlicht was. Nogmaals veel dank allen. 

Comité Verbonden door Licht. 

 

Geschiedenis 

Laatst werd ik er weer eens op geattendeerd dat de overwinnaar van een oorlog 
de geschiedenis schrijft. Hij (of zij) is degene die bepaalt wat er van de verliezer 
over blijft, maar meestal is dat niet al te veel. Maar ook al tijdens de oorlog 
worden veelal historische gebouwen of andere geschiedenissen compleet 
weggevaagd en verdwijnen ze na verloop van tijd ook uit de herinnering. Van 
het oude Egypte staan weliswaar de grote Pyramides fier overeind, maar 
gaandeweg die geschiedenis hebben de farao’s bij de overgang van de ene 
dynastie naar de andere zo weinig mogelijk van de voorganger intact gelaten. 
De archeologen zoeken zich tegenwoordig de rambam om uit te pluizen hoe het 
nou allemaal precies in zijn werk is gegaan. Maar ook heden nog wordt er bij 
voortduring geschiedenis vernietigd. Heel Gaza ligt plat en ook Oekraïne kent 
een desastreuze vernietiging. En dat terwijl er nog niet eens een overwinnaar is. 
In het nabije verleden heeft ook IS zijn spoor getrokken door Irak en omgeving 
door alles wat niet paste in hun overtuiging kapot te maken. Gelukkig is ze tot 
staan gebracht, maar de gevolgen zijn nog steeds zichtbaar. 
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Jezus voerde een geheel andere strijd. Hij heeft geen enkele muur afgebroken. 
Laat staan hele gebouwen of geschiedenissen. Hij streed ervoor dienstbaar te 
zijn zonder een blad voor de mond te nemen om te ageren tegen onrecht. En 
altijd met respect voor wie die dan ook tegenover zich vond. Hij schreef niets 
op en al helemaal niets over. Brak niets af en bouwde niets op. Sterker nog, hij 
beschouwde zichzelf in hoogst eigen persoon als de hoeksteen waarop zijn leer 
gebouwd was. Liet alle stenen, geschriften, gebeurtenissen en geschiedenissen 
intact en liet er zijn eigen licht over schijnen. Ook al wist hij dat hij daarmee 
zijn eigen lot bezegelde. ‘Geen titel of Jota in de wet’ werd door hem 
tegengesproken en toch keerde men zich tegen hem. Met alle desastreuze 
gevolgen van dien. Met zijn kruisiging als dieptepunt dat uiteindelijk feitelijk 
zijn hoogtepunt werd. 
Door geen enkele geschiedenis in twijfel te trekken en niets te willen 
verwijderen of afbreken schreef hij een geschiedenis die heden ten dage nog 
steeds all over the world verteld wordt en uitgedragen. Daar gaat een kracht van 
uit die je gewenst of ongewenst Goddelijk kan noemen. En van die kracht 
mogen wij allemaal gebruik maken. 

Theo Coenders 

 

Kerst concert Muzimare: “skip for joy as you go your way”: 

In de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar geeft Kamerkoor Muzimare weer een 
kerstconcert in onze parochie. U bent van harte welkom op zondagmiddag 
28 december om 14.30 uur in de Corneliuskerk in Beuningen. Het koor 
wordt op orgel begeleid door Tommy van Doorn en het geheel staat onder 
leiding van Sophia Brink. Entree en programmaboekje zijn gratis. Uw bijdrage 
in de gemaakte kosten wordt zeer op prijs gesteld. 

Concerten met een verhaal 
Kamerkoor Muzimare is een mooi uitgebalanceerd koor van 28 geoefende 
amateurzangers dat zowel profane als religieuze muziek zingt. Dankzij grote 
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inzet van de zangers wordt vooral veel aandacht besteed aan de muziek en tekst 
achter de noten. Zo heeft het koor een bijzondere en intense uitvoeringswijze 
weten te bereiken, waarmee het een nog steeds groeiend publiek blijft verrassen. 
Een concert van Kamerkoor Muzimare neemt de luisteraar mee op reis en men 
is bij Muzimare altijd verzekerd van een “concert met een verhaal”. 

Het verhaal bij dit Kerstconcert 
Dit jaar staat de ezel centraal in het kerstverhaal van Muzimare. De ezel?! Vaak 
gezien als een dom en koppig beest hoort ‘ie niet eens origineel bij het 
kerstverhaal. En toch…. 
Het is de ezel die Maria draagt als ze samen met Jozef door weer en wind een 
plaats zoekt om te schuilen en haar kind te baren. De ezel houdt het pasgeboren 
kind warm met zijn adem. En vele jaren later zal juist een ezel datzelfde kind 
dragen bij zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag, op weg naar de dood aan 
het kruis. 
De ezel. Het is hem nooit gemakkelijk gemaakt. Geen dier moest door de 
eeuwen heen zo hard werken en werd zo geschopt, geslagen en beschimpt als 
hij. Armen konden zich soms een ezel veroorloven. Voor rijken en koningen 
was het vaak slechts een lastdier. Zij reisden op kamelen en paarden.  
Samen met de ezel zien we wat er gebeurt in die eerste kerstnacht en verheugen 
we ons om de geboorte van een kind. Het tafereel is teder en kwetsbaar, zonder 
enige pracht of praal. En toch worden overal klokken geluid en wil arm en rijk 
bij hem zijn: herders met hun schapen en Koningen op witte hengsten, ieder met 
eigen geschenken. Allen buigen ze diep voor een kind dat hen vervult met licht, 
nieuwe hoop en vertrouwen. We delen in die vreugde en vragen ons in 
verwondering af wat dit alles betekent. De ezel is er steeds bij. Als symbool 
voor al wat nederig is, geduldig, hardwerkend, standvastig, trouw. Als 
vertegenwoordiger van zachte krachten die in ‘t eind zullen winnen.  
Na die nacht, op de eerste nieuwe dag vol licht en belofte, vervolgt de ezel met 
al wat hij heeft gezien en gehoord zijn weg door het leven. Wetend dat het 
onderweg moeilijk kan zijn, maar in het vertrouwen dat de reis gelukkig is.  
Er is veel gaande in de wereld om ons heen en in het leven van velen van ons 
persoonlijk. Ons hart is er vol van. Zo gaan ook wij van hier weer verder, 
zoekend naar ons eigen pad. Laten we dat doen met de belofte van een 
pasgeboren kind in ons hart. Met het lef en met de kracht, trouw en wijsheid 
van de ezel. Als zachte krachten, blij en lichtvoetig. 
skip for joy as you go your way 
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KoMore Jubileumjaar 

In het weekend van 8 en 9 november hebben wij met KoMore ons jubileumjaar 
feestelijk afgetrapt met een concert dat in het teken stond van vriendschap – de 
vriendschap die ons als KoMoren al 45 jaar met elkaar verbindt. We hebben 
enorm genoten van dit concertweekend: we hebben met hart en ziel gezongen, 
onze verbondenheid gevierd en mogen optreden voor een fantastisch publiek. 

 
Foto: KoMore 

Kerstmis met KoMore 

Dit jaar gaat het nét even anders dan we gewend zijn. Normaal zingen we met 
KoMore op kerstavond, maar dat is dit jaar niet het geval. Onze bijdrage is 
verplaatst naar Eerste Kerstdag in de ochtend. 
Dus: geen Komore op kerstavond, 
maar wel op 1e Kerstdag om 10.00 uur! 
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Kerstconcert door het Uitvaartensemble Nijmegen 

Voor wie het niet kent: het Uitvaartensemble Nijmegen is een vocaal 
ensemble met ervaren zangers en zangeressen. Men treedt doorgaans op als 
octet en zingt a capella in Nijmegen en wijde omgeving bij uitvaarten, 
herdenkingen, hommages en afscheidsdiensten.  Het repertoire bestaat uit een 
kleine honderd liederen in negen verschillende talen. Met ieder een eigen sfeer: 
modern, klassiek, wereldlijk, kerkelijk en gregoriaans. 

We hebben het ensemble bereid gevonden om voor ons een zogeheten ‘Festival 
of Lessons and Carols’ te verzorgen in de Corneliuskerk. De instrumentale 
begeleiding (harp, strijkers, blazers en kistorgel) en de arrangementen van 
dirigent Jelle Hoksbergen zorgen voor een bijzondere muzikale ervaring. 

Iets over de achtergrond van dit fenomeen. Al in de negentiende eeuw zijn er 
veel Engelsen die voornamelijk met kerst naar de kerk komen en niet veel 
affiniteit hebben met de eucharistie. E.W. Benso, priester in Truro, een stadje 
in Cornwall, besluit op kerstavond 1880 een andersoortige viering aan te bieden. 
Dit blijkt een groot succes. In 1918 wordt de viering overgenomen door Eric 
Milner-White in King’s College in Cambridge. Tien jaar later – in 1928 - begint 
de BBC met een live uitzending op de radio van de viering onder de titel 
Ceremony of Lessons and Carols. Sindsdien is deze vorm van vieren bijzonder 
populair. 

Ook in Nederland vinden op veel plaatsen rond kerst Festivals of Lessons and 
Carols plaats. Het stramien is steeds hetzelfde: een afwisseling van liederen en 
lezingen. De inhoudelijke vulling verschilt per kerk en per dirigent. 

U bent van harte welkom! 

 
Wanneer? Zondag 21 december om 15.00 uur 
Waar?  Corneliuskerk Beuningen (Dorpssingel 1) 
De toegang is gratis. vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld 
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Extra oproep! 
Door het jaar heen wordt door de protestantse gemeente Rivierenland Oost en 
de parochie van de H. Johannes XXIII voedsel ingezameld voor de 
Voedselbank Wijchen & Beuningen. Omdat onze ondersteuning hard nodig 
blijft, willen wij u vragen om (als dat mogelijk is) een extra bijdrage in de 
aanloop naar kerstmis en tijdens de kerstdagen zelf. U kunt (houdbare) 
producten deponeren in de dozen en kratten die in onze kerken staan. De 
Corneliuskerk is van maandag tot en met zaterdag telkens van 10.00 tot 16.00 
uur geopend. Natuurlijk is het ook mogelijk producten mee te brengen als u een 
van de kerstvieringen bezoekt. Het lijkt zo weinig, maar het betekent zo veel … 

Heel veel dank voor uw hulp! 
Voor verdere informatie zie de website: www.voedselbankwijchen.nl 

 

Agenda Hart van Beuningen 

Op zaterdag 20 december zingt koor Splinter tussen 13.30 en 16.30 uur in de 
Julianapassage de mooiste kerstliederen 
van klassiekers tot vrolijke meezingers. 

Op zondag 21 december van 14.00 tot 15.00 uur treedt het vrolijke kinderkoor 
Koorkids op, zij zorgen met hun sfeervolle kerstliedjes voor echte kerstmagie. 

Koopzondag 28 december. Sluit 2025 sprankelend af in het centrum van 
Beuningen. En zoals ieder jaar is er ook weer een vertrouwde traktatie: de 
Poffertjesexpress. Traditiegetrouw worden er gratis poffertjes uitgedeeld aan 
iedereen die langskomt. 

 
Kerstconcert La Tempesta in de Corneliuskerk 

Als u zin hebt om er zondagmiddag 14 december even tussenuit te gaan, dan 
nodigen wij – parochie H. Johannes XXIII – u van harte uit voor een wel heel 
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bijzonder concert van het Haags ensemble ‘La Tempesta’, onder meer met 
werken van Purcell, Liszt, Fauré en Vivaldi. 

La Tempesta is een initiatief van violist en dirigent Harry van der Meer. Zijn 
passie om jonge muzikanten in hun opleiding te begeleiden en te stimuleren 
bracht hem ertoe in 2006 La Tempesta op te richten. Aanvankelijk was het een 
vrijetijdsensemble. Het oogstte echter zodanig succes dat het al gauw een 
Stichting zonder Winstoogmerk werd. 

La Tempesta is een klein 
strijkersensemble (8 tot 15 musici) 
dat 1 à 2 maal per jaar een project 
organiseert met concerten in binnen- 
en buitenland. Het niveau van de 
muzikanten ligt hoog, zodat de 
concerten van uitstekende kwaliteit 
zijn. Om zoveel mogelijk 
jonge musici een kans te geven mee 
te doen, wisselt de samenstelling 
voor ieder nieuw project. Aangezien 
het een klein ensemble is, komt jong 
talent optimaal tot zijn recht. 

Hoog niveau - Deelnemers zitten minimaal in het voorbereidend jaar 
conservatorium of – indien amateur – op een gelijkwaardig niveau. Daardoor 
zijn ze in hun kunnen perfect op elkaar afgestemd, wat enorm stimulerend 
werkt. Het hoge niveau houdt ook het aantal repetities ter voorbereiding van de 
concerttour op een minimum en zorgt ervoor dat onze concerten erg in trek zijn. 
We hebben La Tempesta al eens eerder in de Corneliuskerk mogen begroeten, 
en de reacties waren toen zeer enthousiast. We zijn blij dit bijzondere ensemble 
opnieuw in ons midden te mogen begroeten. En ook u bent van harte welkom! 

Pastor Ruud Roefs 

Waar?   Corneliuskerk Beuningen (Dorpssingel 1) 
Wanneer?  Zondag 14 december om 15.00 uur 
De entree is gratis, een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld 
Voor verdere informatie: www.latempesta.nl 
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Herinneringen 

Speciaal voor kerst was er op het plein midden in de stad een grote dennenboom 
aangekomen vanuit Zweden. Deze boom was voor het eerst door een stad uit 
Zweden aan onze gemeente geschonken. Met pa en ma mochten wij naar het 
feestelijk plaatsen van de boom gaan kijken. Er kwam een grote hijskraan aan 
te pas. Wat was die boom groot, zo groot hadden wij nog nooit een dennenboom 
gezien, werden die bomen echt wel zo groot. Er was een grote kuil gegraven en 
daar werd hij ingezet. Met allerlei kabels werd de boom nog extra stevig 
verankerd. Samen met de andere kinderen stonden broertje en ik met verbazing 
naar het hele gedoe te kijken. 

Een week later zouden er allemaal 
lampjes in hangen. De burgemeester 
hield een toespraak en drukte daarna 
op een knop zodat de boom voor het 
eerst verlicht werd. De fanfare 
speelden nog een paar feestelijke 
liedjes zoals; Oh dennenboom, dat 
door ons schoolkinderen werd 
meegezongen. Na het officiële 
gedeelte was er voor alle kinderen 
warme chocolademelk en kregen we 
een appel.  

De boom werd een paar dagen later nog mooier toen er een flinke sneeuwbui 
was geweest, alleen waren toen de lampjes bijna niet meer te zien door al die 
sneeuw.  

Diana Fuchten 
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Eremetaal voor Jan de Waal, emeritus pastoor 

Ewijkenaar Jan de Waal heeft zondag 30 
november de Zilveren speld van verdienste 
van de gemeente Beuningen ontvangen. Dat 
gebeurde tijdens de viering van het patroons-
feest H. Andreas in de Weurtse Andreaskerk. 

Waarnemend burgemeester Pascal Cobussen 
van de gemeente Beuningen reikte de speld 
aan hem uit voor zijn grote verdiensten voor de 
Weurtse geloofsgemeenschap.  

Sinds 2006 was Jan de Waal aangesteld als 
pastoor voor de Weurtse Andreasparochie. In 
2020, midden in de Coronatijd, bereikte hij de 
pensioengerechtigde leeftijd. Hij had besloten 
om formeel afscheid te nemen en diende bij het 
parochiebestuur H. Johannes XXIII en de 
contactraad H. Andreas Weurt zijn aanvraag 
voor emeritaat in.  

Met emeritaat gaan, hield voor hem niet in dat hij stil bleef zitten, maar dat hij 
als het binnen de mogelijkheden lag, hulp aanbood binnen de gebeds- en 
viermomenten van de Weurtse geloofsgemeenschap. 

Vanaf mei 2020 is hij in een aantal vaste zondagsvieringen en tijdens de Kerst- 
en Paasvieringen voorgegaan in de Weurtse Andreaskerk. Daarnaast verzorgt 
hij iedere woensdagochtend in de Weurtse pastorie een rozenkransgebed en 
aansluitend een eucharistieviering. 

Ondanks zijn ernstige visuele beperking weet hij met veel enthousiasme en 
doorzettingsvermogen zijn voorgangersrol in Weurt te blijven uitoefenen. Dit 
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was voor hem zeker niet mogelijk geweest zonder de enorme inzet van vele 
Weurtse vrijwilligers. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat hij in zijn woon-
plaats Ewijk op tijd wordt opgehaald voor de vieringen in de Weurt en daarna 
weer naar huis wordt gebracht. In geval zijn aanwezigheid in Weurt meer tijd 
noodzaakt zorgen anderen voor een belegd broodje.  

Mede op zijn initiatief werd aansluitend aan het patroonsfeest H. Andreas een 
feestelijke bijeenkomst voor de Weurtse vrijwilligers georganiseerd. Tijdens 
deze bijeenkomst werd door hem op geheel eigen wijze de vrijwilliger en 
vrijwilligster van het jaar bekend gemaakt en onderscheiden met het Andreas-
kruis. 

De Weurtse geloofsgemeenschap feliciteert emeritus pastoor Jan de Waal met 
deze Zilveren speld die hij mocht ontvangen voor zijn grote verdiensten binnen 
de Weurtse geloofsgemeenschap. 

 

Hallo Kinderen, Papa’s Mama’s Opa’s en Oma’s 

Op kerstavond is er om 17.00 uur in de Andreaskerk in Weurt een kinderkerst-
viering waarin de kinderen met lichtjes de dienst openen. 

Er wordt een bijzonder verhaal verteld over een jongen die ook zo graag naar 
het pasgeboren kindje wil kijken maar niet durft omdat hij niets kan geven. Ben 
je nu ook zo nieuwsgierig geworden kom dan en terwijl je naar het verhaal 
luistert zie je de plaatjes uit dit mooie prentenboek op een groot scherm. 

We delen samen het brood en de wijn en er zullen gebedjes en gedichtjes 
worden voorgelezen. Aan het eind van de viering komt er nog iemand op 
bezoek?? Vorig jaar hebben héél veel kinderen iets van hun eigen speelgoed 
meegenomen voor kinderen die dat niet hebben. 

Ga jij ook weer een kind verrassen? Kijk eens tussen je eigen speelgoed, 
knutselspulletjes of boekjes wat je graag aan een ander kind geeft. Het mag niet 
stuk zijn natuurlijk compleet en schoon! Breng het op kerstavond mee, in de 
hal staan kratten waar je dat in mag leggen. 

Wij hebben er zin in, jullie toch ook? Kom en zo kunnen we samen kerst vieren. 
Tot 24 december om 17.00 uur. Groetjes van Kim, Marian en Virginia 
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Tentoonstelling in de kerk van Weurt! 

In het vorige Johannesblad heb ik een oproep geplaatst waarin ik om herders 
gevraagd heb. Naast onze mooie eigen grote kerstgroep zal ook de kerstgroep 
uit Ewijk te zien zijn en op de twee zijaltaren komen ook bijzondere groepen te 
staan. Aan de linkerzijde van de kerk willen we een expositie houden waarin de 
HERDER centraal zal staan. 

Wilt u uw herder uit uw eigen kerstgroep aan ons uitlenen dan mag u mij bellen 
of mailen.  

Virginia Bartels 06-44363216 (v.k.a.bartels@gmail.com ) 

Wij hopen natuurlijk op veel respons en om dit alles te kunnen bekijken is de 
Andreaskerk open op de hieronder aangegeven tijden. 

Openingstijden tentoonstelling kerst: 
• zo 14/12 rondom viering van 10.00 uur 
• wo 17/12 van 10.00 tot 12.30 uur 
• do 18/12 van 9.00 tot?... bezoek basisschool Weurt 
• vrij 19/12 van 13.30 tot 15.30 uur  
• za 20/12 van 13.30 tot 15.30 uur 
• zo 21/12 rondom viering van 10.00 uur 
• ma 22/12 van 13.30 tot 15.30 uur 
• di 23/12 van 13.30 tot 15.30 uur 
• wo 24/12 rondom vieringen van 17.00 en 20.00 uur 
• do 25/12 kerk gesloten 
• vrij 26/12 rondom viering van 10.00 uur 
• zo 28/12 rondom viering 10.00 uur  

Vriendelijke groet, 
Maria Smits 
Virginia Bartels 
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Een ochtend vol verrassingen! 

Afgelopen zondag 30 november was onze vrijwilligersmorgen gepland.  
Alles was goed geregeld toen er onverwachts iets héél bijzonders gebeurde? 
Na deze feestelijke gebeurtenis in de kerk gingen alle genodigden op weg naar 
de koffie in de pastorie. Onze huiskamer zat al mudje vol en de sfeer was prima.  

Dan het Moment Suprême! 
Zo gauw Em. Pastoor Jan de Waal begint te zingen: ”Wat ruist er in het struik-
gewas?”, weet eenieder wat er staat te gebeuren. De vrijwilligers van het jaar 
2025 worden bekend gemaakt. Maria Smits “Onze energieke Duizendpoot” 
kreeg het Andreaskruisje en zo ook Theo Veenman. 

Een man die overal inzetbaar is 
en altijd wel een oplossing weet. 
Het heeft heel wat bloed, zweet 
en tranen gekost om hem naar 
deze bijeenkomst te krijgen want 
zijn geliefde wandelsport trok 
aan de andere kant. Na het 
opspelden van de kruisjes en het 
overhandigen van de oorkondes 
volgden de felicitaties. De toch al 
volle kamer werd haast te klein 
want de kinderen en klein-
kinderen van Maria en Theo kwamen ook binnen. Een feestelijk moment waar 
we met z’n allen op geproost hebben. Theo en Maria, van harte gefeliciteerd 
namens ons allen. 

Virginia Bartels 

Kerst ensemble Na Arbeid Gezelligheid verzorgt muzikale 
opluistering op Tweede Kerstdag 

Op Tweede Kerstdag om 10.00 uur zal een speciaal samengesteld Kerst-
ensemble van Na Arbeid Gezelligheid de kerkmis in de St. Andreas Kerk in 
Weurt feestelijk opluisteren. Het ensemble bestaat uit zeven musici: met 2 
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trompetten, 1 hoorn, 1 bariton, 1 tenorsax en een bas. Tijdens de viering brengt 
het ensemble een sfeervol en gevarieerd programma ten gehore, met onder 
meer: Away in a Manger, Londonderry Air, Morricone's Melody (Gabriel's 
Oboe), Nessun Dorma, & We All Stand Together 

Met deze mix van klassieke kerstmuziek, moderne melodieën en warme klank-
kleuren belooft het een bijzondere en feestelijke muzikale bijdrage te worden. 
Iedereen is van harte welkom om de viering bij te wonen en samen de kerstsfeer 
te beleven! 

In plaats van het traditionele eindejaarsconcert luidt Muziekvereniging N.A.G. 
het nieuwe jaar dit keer in met een feestelijk nieuwjaarsconcert! Een avond vol 
muziek, gezelligheid en een warme start van 2026.  

We zijn extra trots op onze speciale act: Herman & Ton Live! Zij zorgen 
gegarandeerd voor een muzikaal hoogtepunt.  

Daarnaast heeft de avond een mooie betekenis: het concert is een benefiet voor 
KWF Kankerbestrijding. De entree bedraagt slechts €5,-, waarvan de helft ten 
goede komt aan de stichting. 

Samen maken we er een sfeervolle én betekenisvolle avond van. We hopen 
jullie allemaal te zien op zaterdag 24 januari om 20:00 uur in Ontmoetings-
centrum de Kloosterhof in Weurt.  

Alvast bedankt 

Our Choice nodigt u uit voor ‘Winterwonder van weleer’ 

Welkom bij ons betoverende kerstconcert. Stap binnen in de warme gloed van 
het kerstlicht en laat je meevoeren naar een magische wereld vol nostalgie. Dit 
jaar hult ons koor zich in prachtige Victoriaanse kostuums om een sfeervol 
kerstconcert neer te zetten dat je even laat vergeten dat we in het hier en nu 
leven. Ons programma bestaat uit een aantal zangblokken, gevuld met kerst-
liederen en sfeervolle muzikale momenten. Ook ben je van harte uitgenodigd 
om onze sfeervolle kerstmarkt te bezoeken. 

Op deze gezellige markt vind je allerlei charmante hebbedingen, zoals hand-
gemaakte waxinelichthouders, én natuurlijk iets lekkers te eten en te drinken. 
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De ideale plek om even rond te struinen, te genieten en misschien nog een kleine 
kerstschat mee naar huis te nemen. 

Ook aan de kinderen is gedacht! Terwijl ouders de markt verkennen, worden de 
kleintjes opgevangen in de pastorie, waar zij kunnen knutselen, luisteren naar 
voorleesverhalen en genieten van een snoepje en een drankje. Zo wordt het voor 
iedereen een feestelijke avond. 

Toegang tot het concert is gratis, maar een vrijwillige gift wordt warm 
gewaardeerd. Ook is het mogelijk een bijdrage te leveren aan de Voedselbank, 
waarvoor kratten in het kerkportaal staan. 

Datum: 20 december 2025, van 19u tot 21.30u 
Locatie: H. Andreaskerk, Kerkstraat 54, Weurt 

 

Parabels van Jezus in het evangelie van Johannes?  

Algemeen wordt (nog) aangenomen dat parabels van Jezus alleen voorkomen 
in de evangelies van Marcus, Matteus en Lucas (de z.g. synoptici) en niet in het 
evangelie van Johannes. Als mogelijke verklaring wordt gegeven dat het 
evangelie van Johannes ver na Jezus’ dood is geschreven en weinig gegevens 
bevat over wat Jezus echt heeft gezegd en gedaan. Het woord ‘parabolè’ 
(parabel) komt bij Johannes niet voor. Over het koninkrijk van God wordt 
nauwelijks gesproken. Opgemerkt wordt verder dat Jezus nooit zo moeilijk en 
verheven heeft gesproken als in de taal van Johannes. Kenmerkend voor 
Johannes is dat Jezus meestal in de eerste persoon over zichzelf spreekt en 
hierbij regelmatig gebruik maakt van ‘Ik ben’- uitspraken (zoals ‘Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven’, ‘Ik ben de goede herder’), waar de synoptici zeggen: 
‘Het Koninkrijk van God is als …’. In plaats van het woord ‘parabolè’ gebruikt 
Johannes het woord ‘paroimía’ wat betekent ‘parabel’ of ‘gelijkenis’.  

Tegenwoordig wordt echter opgemerkt dat het Johannes’ evangelie wel degelijk 
historische gegevens bevat over Jezus en zijn tijd en dat de woorden ‘parabolè’ 
en ‘paroimía’ veel op elkaar lijken en soms als synoniemen worden gebruikt. 
Johannes heeft een geheel eigen stijl om de woorden van Jezus en hun betekenis 
weer te geven. Minder in verhalende vorm en meer symbolisch. Jezus richt zich 
vaker tot zijn leerlingen dan tot een grote mensenmenigte. De betekenis is vaak 
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pas te begrijpen in het licht van Zijn verrijzenis. Hier volgen twee passages uit 
Johannes, waarvan men nu aanneemt dat het ook parabels zijn: de vrouw in 
barensnood en de wijnstok met de ranken.  

In het eerste verhaal stelt Jezus zijn leerlingen gerust als Hij hen verteld heeft 
dat Hij binnenkort niet meer te zien is, maar dat Hij daarna weer terugkomt. 
Zijn leerlingen begrijpen Hem niet. Om te verduidelijken wat Hij bedoelt, 
gebruikt Jezus het beeld van een vrouw in barensnood.  

Parabel van de vrouw in barensnood.  
‘Werkelijk, Ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij 
zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook 
een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar 
kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een 
mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie 
terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal jullie vreugde afnemen’ 
(Jn. 16: 20-22). 

Dit verhaal wordt gezien als een parabel (zie nr. 1, 2025 van dit blad). Het is 
een korte, fictieve tekst met een realistische inhoud. Er komen twee figuren in 
voor: een vrouw en haar kind. De vrouw staat op het punt nieuw leven ter wereld 
te brengen, maar dit gebeurt met pijn en moeite. Er is sprake van tijd en 
verandering: de vrouw heeft eerst pijn, maar als het kind geboren is, is er 
vreugde. De tijd bevat een structuur: moeilijke tijd – vreugde volle tijd en ruimte 
(ter wereld brengen). De geboorte van een kind is een natuurlijk gebeuren, 
herkenbaar voor iedereen. Het is realistisch. Als metafoor gebruikt Jezus een 
vrouw in barensnood om duidelijk maken dat de pijn en het verdriet van zijn 
leerlingen om Zijn vertrek naar de hemel, uiteindelijk zal omslaan in vreugde 
als de leerlingen Hem terugzien na zijn verrijzenis.  

Het tweede verhaal speelt zich af na het Laatste Avondmaal. Jezus heeft zijn 
leerlingen opnieuw duidelijk gemaakt dat Hij weggaat en terug zal komen. 
Hierna vertelt Hij hen de vergelijking van de wijnstok en de ranken. 

Parabel van de wijnstok en de ranken 
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij 
die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit 
Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik 
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tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan 
de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen 
vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de 
ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht voortbrengen. 
Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die 
weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het 
vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, 
kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal 
zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen 
zijn’ (Jn. 15: 1-8). 

Ook hier gaat het om een korte en fictieve tekst met een realistische inhoud. De 
tijdgenoten van Jezus waren vertrouwd met het beeld van de wijngaard en de 
oogst van druiven. Jezus gebruikt de metafoor van de wijnstok en de ranken om 
de verhouding tussen Hem, zijn volgelingen en God de Vader weer te geven. 
Jezus is de ware wijnstok: Hij is de bron van leven en kracht voor zijn 
volgelingen. God de Vader is de wijnbouwer die de wijnstok verzorgt. Hij snijdt 
de onvruchtbare vruchten af en snoeit de ranken die wel vrucht dragen. De 
ranken zijn volgelingen van de Vader en de Zoon. Zij moeten verbonden blijven 
met de Vader en Jezus om vrucht te blijven dragen. Ranken die niet in de Vader 
en Jezus blijven, worden weggegooid en verbrand. Een diepgaande en blijvende 
relatie met de Vader en de Zoon is essentieel om het eeuwige leven te 
verwerven. 

Simon Veenman 
 
 

 
 

 


