
Parochie H. Johannes XXIII
 Winssen Ewijk Beuningen Weurt

Parochie H. Johannes XXIII
 Winssen Ewijk Beuningen Weurt

Rondom JOHANNES

Rondom JOHANNES

In dit nummer onder andere:

 •

 •

 •

In dit nummer onder andere:

 •

 •

 •

Parochie H. Johannes XXIII

Parochie H. Johannes XXIII

johannes omslag voordruk kleur.indd   1 12-1-2016   12:27:11

	 Nieuw ontmoetcafé

	 De vlag van de Satan. Of toch niet?

	 Familiepastoraat - eerste bijeenkomst

Oktober 2025

JAARGANG 11

nummer 6



Oktober 2025 Parochie H. Johannes XXIII2

WIE / WAT / WAAR? 
“Rondom Johannes“ is een uitgave van de parochie Johannes XXIII voor de 
dorpen van de Gemeente Beuningen. Dit blad verschijnt zevenmaal per jaar. 

Contactgegevens Parochie H. Johannes XXIII  
Secretariaat:  Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen, Tel 024-6771271 
IBAN:   NL69 RABO 0107220091 t.n.v. Parochie H. Johannes XXIII 
Email:   info@johannesxxiii.nl 
Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur 
Bij een overlijden gelieve contact op te nemen met het secretariaat in 
Beuningen. Zie voor regelingen rond uitvaarten ook de website. 

Overige contacten: 
Misintenties Winssen via Mw. Tonnie Hermens, (s.v.p. uiterlijk donderdag) 

Dr. Nillesenstraat 15. 6645 AP Winssen. Tel: 0487 -521913 
Misintenties Ewijk: via het secretariaat in Beuningen 
Misintenties Beuningen: via het secretariaat in Beuningen 
Misintenties Weurt: via Mw. Bernadette Faber, Scharsestraat 19, 6551 ZA Weurt 

Tel: 024-6776294 of via de Pastorie 

Redactieleden  

Winssen Gerry Schreven 
 Trudy Teunissen 
 Mark van Gaalen 
Ewijk Dien van Rens 
Beuningen Diana Fuchten 
Weurt Bernadette Faber 
 Paul Benschop 

 
Website: 

 
 
 
 
 
 

www.johannesxxiii.nl 
 

De volgende uitgave van "Rondom Johannes" verschijnt 
in het weekend van 13 december 2025. 

Kopij, bij voorkeur digitaal (MS Word), uiterlijk 27 november 2025 naar: 
redactie@johannesxxiii.nl 

of naar uw lokaal redactielid 
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De vlag van de satan. Of toch niet? 

Of ik niet wist dat dit ‘de vlag van de satan’ was ...? Met die vraag werd ik enige 
tijd geleden – op een redelijk agressieve wijze – voor de kerk in Beuningen 
aangesproken. De vlag van de satan? Nee, dat was nieuw voor mij. 

Zoals u wellicht weet, wappert – sinds enkele jaren alweer – voor de Cornelius- 
en Andreaskerk de regenboogvlag. Wie zwijgt, stemt toe – zo luidt een bekend 
gezegde. En als dat klopt, dan zijn er binnen onze parochie weinig mensen die 
daar moeite mee hebben. En daar ben ik blij mee. En gelukkig word ik ook niet 
al te vaak met een vraag als hierboven geconfronteerd. Een vraag die ik dan 
meestal mag optekenen – heel opvallend – uit de mond van jonge mensen.  

Er is iets aan de hand in ons zelfverklaarde tolerante Nederland. We zetten ons 
schrap, de hakken stevig in het zand. Lontjes worden korter en korter. De 
nuance in het debat lijkt verdwenen: het is zwart of wit, andere tinten zijn er 
blijkbaar niet. Feiten lijken er steeds minder toe te doen: ieder heeft zijn of haar 
eigen waarheid, die dan ook meteen de enige is. En bepaalde, met name 
kwetsbare groepen worden met de nek aangekeken en gemarginaliseerd. We 
hebben immers een zondebok nodig, mensen die we als ‘schuldigen’ kunnen 
aanwijzen voor dat wat er fout gaat in onze samenleving. Een bekend 
mechanisme met oude papieren. Denk aan wat er speelde in Europa in de jaren 
dertig van de vorige eeuw. En vergeet vooral niet wat daarvan de gevolgen 
waren. Mensen zijn redelijk hardleers en hebben – zo vrees ik – de neiging om 
zichzelf behoorlijk te overschatten. 

Maar goed, terug naar de vlag van de satan. 

Vlaggen spelen een belangrijke rol in het menselijk bestaan. Ze verlenen 
zichtbare identiteit aan groepen en maken deel uit van het erfgoed van een natie 
of organisatie. Zo kennen we ook tal van verschillende regenboogvlaggen. Wat 
is nu de feitelijke geschiedenis van deze vlag? Wie enigszins daarvan op de 
hoogte is, zal al spoedig ontdekken dat de regenboogvlag iets minder ‘satanisch’ 
van aard is dan wel door sommigen wordt gedacht of beweerd.  

Om te beginnen: het ontwerp van de regenboogvlag zoals wij die in onze 
parochie hanteren is – geloof het of niet – al meer dan honderd jaar oud. Geen 
uitvinding dus van onze tijd. 
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In het kort: aan het begin van 
de twintigste eeuw ontwierp 
de Amerikaanse dominee 
James William van Kirk 
(1858-1946) een 
regenboogvlag als symbool 
voor het verlangen naar 
internationale, wereldwijde 
vrede. In 1913, één jaar voor 
het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog, reisde hij met de vlag naar Nederland voor de opening van het 
Vredespaleis in Den Haag. Daar schonk hij hem aan de Amerikaanse 
staalmagnaat en filantroop Andrew Carnegie (1835-1919), de stichter van het 
Vredespaleis.  

Meer mensen ontwierpen vervolgens vlaggen met de regenboog en gebruikten 
deze telkens als teken van het verlangen naar vrede en eenheid. De 
regenboogvlag wordt dan ook vaak gebruikt in combinatie met het woord 
‘peace’ (vrede), met de vredesduif of het teken voor nucleaire ontwapening. 

De vredesduif en de kleuren van de regenboog verwijzen naar het oeroude 
bijbelse verhaal van Noach (Genesis 6 – 9) Na de zondvloed sluit God een 
nieuw verbond met de mensen, meer nog: met al wat is en leeft. Nooit meer, zo 
belooft God, nooit meer zal de aarde door het water worden verzwolgen. Eén 
keer en nooit weer, zogezegd. En wat geldt tussen God en de mens, moet ook 
gelden voor mensen onderling: leven en laten leven. 

Dat dus voor wat de oorspronkelijke regenboogvlag (de ‘onze’ dus) betreft. 
Maar het verhaal gaat verder. De mensheid staat niet stil. In 1978 ontwerpt de 
Amerikaanse kunstenaar Gilbert Baker (1951-2017) de wellicht bekendste 
regenboogvlag: de LHBT+ Pride-Flag: teken voor inclusie en diversiteit. 
Sindsdien hebben steeds meer individuele groepen zichzelf op de vlag een 
plekje toebedeeld – en wel door het toevoegen van nieuwe vormen en kleuren 
aan het oorspronkelijke ontwerp. 

Hoe het ook zij: de regenboogvlag – in haar oorspronkelijke vorm en latere 
bewerkingen – staat voor vrede, hoop en verdraagzaamheid. Eigenlijk zou de 
vlag overbodig moeten zijn, maar zolang we blijven horen – ook in ons eigen 
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midden: ‘Ik heb niets tegen homo’s, tegen buitenlanders, maar …’, lijkt het me 
een goede zaak dat hij blijft hangen. Al is het maar om te laten zien dat we als 
kerk staan voor een boodschap van verbinding. Op grond van de overtuiging 
dat we (van welk kleurtje dan ook) kinderen zijn van een en dezelfde Vader – 
en dus broers en zussen van elkaar. Misschien ligt dáár het begin van die vrede 
waar we met z’n allen zo naar uitzien. En daar lijkt me weinig satanisch aan. 
Toch? 

Pastor Ruud Roefs 
 

Familiepastoraat – Eerste bijeenkomst zondag 26 oktober  

Op zondag 26 oktober staat de eerste bijeenkomst gepland van het 
familiepastoraat. We noemen dit de instapbijeenkomst, waarin we zullen 
vertellen en in gesprek gaan over de kern van ons christelijke geloof. We hebben 
onlangs als werkgroep deze bijeenkomst voorbereid en onszelf de vraag gesteld 
wat het meest wezenlijke is van ons kerkzijn.  Waarin onderscheiden we ons 
van andere religies? Waarom gaan wij naar de kerk? Wat trekt ons in het 
katholieke geloof? Wat doet ons goed, wat we ook met anderen willen delen. 

Het ligt voor de hand dat 
het in ieder geval over 
Jezus zal gaan, als 
christen dragen we 
immers zijn naam. Én het 
gaat over de gemeen-
schap, die we kerk 
noemen. In deze kerk is 
Jezus te vinden, in de 

sacramenten, in de bijbel, maar ook in de kwetsbare medemens. Daar waar 
liefde is, zo klinkt het bekende lied, daar is God.  

We starten deze eerste bijeenkomst om 9 uur op de pastorie. We hebben een 
groep met ouders en groepen met kinderen.  De ouders sluiten om 10 uur bij de 
viering aan, de kinderen komen na de preek de kerk in. Na afloop ontmoeten 
we elkaar en is er voor iedereen, dus ook voor de andere kerkgangers, wat 
drinken en wat lekkers. 
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Als u nieuwsgierig bent naar de inhoud van deze eerste bijeenkomst bent u op 
dinsdagavond 28 oktober welkom in het Koetshuis bij de pastorie. We zullen 
dan de bijeenkomst die we met de ouders gehouden hebben ook met anderen 
doen. We gaan dus in gesprek over de vraag wat het meest wezenlijk is van ons 
christelijke geloof. Na iedere bijeenkomst van het familiepastoraat, zullen we 
een dergelijke bijeenkomst voor andere geïnteresseerden organiseren, zodat we 
samen blijven optrekken. 

De deelnemers aan het familiepastoraat hebben zich hiervoor opgegeven. 
Mocht u dat nog niet hebben gedaan en toch willen deelnemen. sluit gerust aan. 
Het aanmeldingsformulier staat op de website. Mocht u gezinnen kennen, die 
mogelijk willen deelnemen dan laat het hen of ons weten, dan zoeken we 
contact. We gaan samen op weg, het is nooit te laat om in te stappen. 
Het is mooi om weer opnieuw te gaan bouwen. Wij hebben er zin in. 
Namens de werkgroep familiepastoraat, 

Rudy de Kruijf 

De Maos en Waolse Praotcast al 10.000 keer beluisterd 

De Maos en Waolse Praotcast is een succes. Met de 
praotcast van Koen Hol uit Afferden en Wim Bolk 
uit Boven-Leeuwen tikte de teller eind augustus 
ruim de 10.000 luisterbeurten aan. Dat betekent dat 
er volop wordt geluisterd naar de gesprekken in het 
Maas en Waalse dialect. Niet alleen hier in de streek. 
Ook uitgewaaierde Maas en Walers stemmen af. 
Zelfs vanuit Frankrijk, Duitsland en Nieuw-Zeeland 
wordt er contact gezocht. “Meteen als ik de Maos en 

Waolse voice-over van Hans van Oijen hoor, voelt het een beetje alsof je weer 
thuis aan tafel zit,” mailde een luisteraar vanuit Duitsland.  

De Praotcast is een initiatief van Peter Willems en wordt samen met nog een 
zevental ‘Maos en Waolse’ enthousiastelingen gemaakt.  Elke maand schuift 
een streekgenoot aan de keukentafel voor een ontspannen gesprek in het dialect. 
Presentator Gerrie Koppers ontvangt de gasten op ontwapenende wijze, altijd 
met de uitnodiging: “Gao mar ’s ekkes lekker zitte, daen drinke we urst ’n 
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bekske koffie mi ’n kuukske.”. Wat volgt zijn persoonlijke verhalen: soms 
grappig, soms ontroerend, maar altijd herkenbaar. Vast onderdeel is de ‘Maos 
en Waolse Peilschaol’, waarin dialectwoorden tegen elkaar worden afgezet. 
Bijvoorbeeld: ‘keuie of vèèrke, karse of kerse’ of meer op de persoon 
toegesneden woorden ‘kalm aon of ’t vuur in de boks’? De geïnterviewde kiest 
dan het woord dat het best bij hem of haar past. De gemaakte keuzes geven 
vervolgens weer een aanzet voor het verdere gesprek. 

Elke aflevering wordt afgesloten door twee dialectkenners én gebruikers bij 
uitstek. Henk van Elk - verbonden aan de Historische Vereniging 
Tweestromenland en het Maas en Waalse dictee - legt in een bepaalde context 
Maos en Waolse woorden of gezegdes uit. Rinie van Haren draagt een gedicht 
voor. Rinie kiest daarbij vaak een gedicht met een verrassende afloop wat past 
bij een evenement, een gevoel of een seizoen. Daarna wordt alles gemonteerd 
door technicus Koen Wijnands. Elke eerste dag van de maand verschijnt er een 
nieuwe aflevering, waar tussen de 200 – 300 mensen naar luisteren. De 
voorgaande Praotcasts blijven populair en worden nog steeds volop beluisterd.  
Deze maand is Dayenne van de Geijn uit Horssen te gast; later dit jaar volgen 
onder andere Ria Peters (Altforst), Bart van Heumen (Hernen) en Koos van den 
Boogaard (Alphen). Alle afleveringen zijn te beluisteren - aes gè tèd hèt - via 
Spotify, SoundCloud en op de website van ‘De Maos en Waolse 
Praotcast’: https://maos-en-waolse-praotcast.jimdosite.com 

 

Aflevering 20 van de Maos en Waolse Praotcast.  

Te gast is Ria Peters uit Altforst, die van vakantiehulp in de drankenhandel 
uitgroeide tot eigenaresse van twee zaken. Ze vertelt over de veranderde 
drankentrends, haar drukke leven als actief verenigingslid in Altforst, bijna 
oppas-oma en mantelzorger voor haar moeder. Hoogtepunten zijn haar rol als 
prinses met negen pages tijdens carnaval, de reuring in haar eigen dorp en haar 
trots dat haar kinderen dialect spreken. 

Aflevering 21 van de Maos en Waolse Praotcast. 

Vanaf zaterdag 1 november staat aflevering 21 van ‘De Maos en Waolse 
Praotcast’ online. Dit keer vertelt Bart van Heumen over zijn eeuwenoude 
ouderlijk huis tegenover kasteel Hernen, dat stormen, overstromingen en vele 



Oktober 2025 Parochie H. Johannes XXIII8

verbouwingen heeft doorstaan. Verder haalt hij herinneringen op over zijn 
ouders, de samenwerking tussen ‘Herre en Berghaore’, zijn streken op het werk 
en zijn passie voor o.a. tuinieren en schaatsen. Henk van Elk vertelt allerlei 
gedenkwaardigheden over De Leste Mert’. Rinie van Haren draagt het 
hilarische gedicht ‘D’n Hemelport’ voor. Beluister deze en eerdere afleveringen 
via Spotify, SoundCloud of de website: maos-en-waolse-
praotcast.jimdosite.com

 

Nieuw Ontmoetcafé (25–60 jaar) start 12 nov Lèghe Polder 

Na het succes van de eerste groep “Nieuwe mensen leren kennen” – waar 
vriendschappen zijn ontstaan en een hechte gemeenschap is gegroeid – is er 
behoefte aan een nieuwe start. Daarom start op woensdag 12 november het 
tweede Ontmoetcafé voor volwassenen van 25 tot 60 jaar uit Beuningen, 
Ewijk, Weurt en Winssen. Initiatief van en voor de deelnemers 
Nieuwe mensen leren kennen in Beuningen, Ewijk, Winssen en Weurt is een 
initiatief van de deelnemers zelf. Organisatie Perspectief ondersteunt alleen 
in de opstartfase; daarna bepalen de deelnemers samen de richting en eventuele 
activiteiten. Naast de inloopavonden (woensdagen om de week) kunnen 
spontaan andere leuke initiatieven ontstaan, zoals wandelingen, bowlen, samen 
eten of gezamenlijke uitstapjes. 

Ervaring uit de eerste groep: Een deelnemer vertelt: “Door mijn baan 
ontmoette ik weinig nieuwe mensen. Het leek me leuk om in mijn vrije tijd ook 
eens gezellig met anderen iets te doen. Dit initiatief gaf me precies dat: nieuwe 
contacten en gezellige avonden waar ik naar uitkijk.  

Datum & tijd: woensdag 12 november, 19:30 – 21:30 uur 
• Locatie: De Lèghe Polder, Schoolstraat 16 in Beuningen 
• Kosten: gratis, inclusief koffie, thee en lekkers 

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt gewaardeerd voor de eerste keer. Je 
wordt dan ook toegevoegd in een groepsapp waar extra informatie gegeven 
wordt. Meer informatie of aanmelden: 06-22064927 of valeriebekkers@stg-
perspectief.nl 
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wordt dan ook toegevoegd in een groepsapp waar extra informatie gegeven 
wordt. Meer informatie of aanmelden: 06-22064927 of valeriebekkers@stg-
perspectief.nl 

 

Voorverkoop nieuwe streekmusical van De Bewaorsmiense 

De Bewaorsmiense zijn begonnen aan hun tiende 
streekmusical. In september vond de eerste repetitie 
van ’t Schurend Juk plaats. Er werd tijdens deze 
leesrepetitie al volop gelachen – een veelbelovende 
start voor wat in april 2026 weer een herkenbaar, 
muzikaal en hilarisch spektakel moet worden. Het 
script is opnieuw geschreven door het Dreumelse duo 

Ko van den Boom en Mari van den Berg. Samen met regisseuse Dayenne van 
de Geijn en arrangeur John Tijssen zorgen zij voor een productie waarin 
streektaal, humor en actualiteit hand in hand gaan. Het verhaal speelt zich af op 
zorgboerderij De Woerd, waar een boerengezin de eindjes aan elkaar probeert 
te knopen. Naast koeien zorgen ze er ook voor probleemjongeren en licht 
dementerende ouderen. Alles loopt redelijk op rolletjes, tot de overheid plannen 
maakt voor onteigening. Dat levert – zoals bij menige productie van De 
Bewaorsmiense – volop commotie, onverwachte wendingen én hilarische 
taferelen op. 

De voorverkoop is op zaterdag 15 november tussen 10.00 u. – 12.00 u. in 
Bogerd en De Rosmolen. Kaartjes kosten €17,50. Per persoon kan men 
maximaal 10 kaarten kopen. Na de voorverkoop zijn de kaarten vanaf 22 
november te koop bij onderstaande adressen. Juwelier Van Woerkom Druten, 
Skoen Shoes & Fashion Beneden-Leeuwen, Brasserie De Rosmolen Beneden-
Leeuwen, Wim van Leeuwen Appeltern 06-812 843 81. 

Voorstellingen 
• Bogerd: 16, 17 en 18 april 2026 om 20.00 u. | 19 april om 14.30 u. 
• De Rosmolen: 24 en 25 april 2026 om 20.00 u. | 26 april om 14.30 u.  
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Allerzielen - Overledenen in het afgelopen jaar 

Naam overledene Leeftijd Geloofsgemeenschap. 
Mien de Kleijn - van Ooijen 93 jaar Winssen 
Annie Jeurissen 90 jaar Ewijk 
Hans Wiegers 88 jaar Beuningen 
Annie Bos - Kersten 81 jaar Weurt 
Wijnand Arens 82 jaar Beuningen 
Bets Swartjes - Ebbers 90 jaar Beuningen 
Thea Kersjes - van Beest 75 jaar Beuningen 
Marietje Willems - Geurts 97 jaar Winssen 
Netty Delgijer - Reijnen 85 jaar Beuningen 
Gerrit Loeffen 77 jaar Weurt 
Maik Prinsen - Raaijmakers 91 jaar Beuningen 
Cobie Leenders - Grim 74 jaar Beuningen 
Jan Arts 87 jaar Beuningen 
Door Klaassen - Weijers 83 jaar Beuningen 
Theo Bindels 83 jaar Weurt 
Frans Kouwenberg 84 jaar Beuningen 
Marietje Janssen - Rikken 93 jaar Weurt 
Clara Postulart - van Dijk 88 jaar Winssen 
René Bekkers 66 jaar Beuningen 
Hetty Bruisten - Reijnen 89 jaar Beuningen 
Mary Bal - Rijk 94 jaar Beuningen 
Berry Winnemuller - Klaassen 88 jaar Beuningen 
Kees Onstein 81 jaar Ewijk 
Cobie Ockers 78 jaar Beuningen 
Annie Reuvers - Lelivelt 89 jaar Beuningen 
Toon Kersten 84 jaar Beuningen 
Marie Kulsdom - Klaassen 88 jaar Beuningen 
Cor Thomassen 94 jaar Beuningen 
Wil Wijman-Meijer 81 jaar Beuningen 
Henk Engelen 81 jaar Beuningen 
Nellie Arends - Engelen 85 jaar Weurt 
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Kerkbalans 

Opbrengst actie Kerkbalans   
kerkbijdragen 2025 2024 
Januari t/m september € 59.127 € 64.962 

 
Hartelijk dank aan iedereen die 

heeft bijgedragen. Heeft u nog geen bijdrage 
overgemaakt, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog 
wilt doen. Het kan nog! U kunt ook de QR-code scannen 
om de kerkbijdrage te betalen. Gebruik de camera App 
op uw telefoon.  

Actie Kerkbalans 2026 komt eraan. In januari organiseren we in onze parochie 
weer de Actie Kerkbalans. Tijdens deze actieperiode zullen we u om een 
financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2026 kunnen blijven doen waar we 
als kerk al eeuwen voor staan. Wilt u meedoen aan de digitale Actie 
Kerkbalans? Geef dit dan alstublieft zo spoedig mogelijk door aan 
secretariaat@johannesxxiii.nl . We hopen dat we weer op u mogen rekenen. 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven en plannen maken voor de 
toekomst.  Werkgroep Kerkbalans Parochie H. Johannes XXIII 

 
Dopeling: 
Alina Kouws 

In een kerkelijke viering namen wij afscheid van: 
 overlijdensdatum leeftijd 

Beuningen 
Henk Engelen 06-09-2025 81 jaar 
Weurt 
Nellie Arends – Engelen 13-09-2025 85 jaar 
 
 
Dat zij mogen rusten in Gods vrede 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte 
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Verbonden door licht 

Zoals op meerdere plaatsen in ons land wordt er ook in Winssen de 
mogelijkheid geboden om onze dierbare overledenen, die hier of waar dan ook 
ter wereld begraven of gecremeerd zijn in eigen omgeving te herdenken. U allen 
wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Door middel van diverse rituelen, 
waarbij saamhorigheid, warmte en licht, centraal staan, willen we hier aandacht 
aan besteden.  

Een van deze rituelen is:  Hemelse Post, waarbij een zelfgeschreven briefje in 
een kokertje wordt gedaan en in een vuurkorf wordt geworpen. De geschreven 
boodschap stijgt als het ware op met de rook. De tekst kunt u thuis alvast op een 
stukje papier van 6 bij 10 cm. schrijven. Het kokertje wordt u door de 
organisatie aangereikt bij de vuurkorf.  

Een volgend ritueel is; Zee van licht. Deze ontstaat door de waxinelichtjes, die 
u krijgt bij de ingang van het kerkhof, op een tafel te zetten bij de “Oude Toren”.  

Deze bijeenkomst vindt plaats op Zaterdag 1 november in de kerk van Winssen 
en begint om 18.30 uur. Vervolgens gaat men naar het stemmig verlichte 
kerkhof.  

Muzikale medewerking wordt verleend door Koninklijke Fanfare ULTO en op 
het kerkhof wordt weer sfeervol gezongen. Wij stellen een vrijwillige bijdrage 
zeer op prijs! (collectebus uitgang kerkhof).  

Tot 1 november. 

Comité Verbonden door licht  
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Sinterklaasintocht in Winssen op 16 november 

Op zondag 16 november wordt Sinterklaas warm onthaald door de kinderen uit 
Winssen. Het Sinterklaasfeest start met een feestelijke intocht van de Sint en 
zijn Pieten door het dorp. De stoet vertrekt om 13.00 uur vanaf muziekcentrum 
U.L.T.O. (Notaris Stephanus Roesstraat 3). Aansluitend wordt er zoals ieder 
jaar een Sinterklaasverhaal gespeeld in De Paulus. Uiteraard komt Sinterklaas 
niet met lege handen en is er voor ieder kind een cadeautje en iets lekkers! 
Aanmelden voor het Sinterklaasfeest is noodzakelijk (alle kinderen uit Winssen 
ontvangen hierover bericht). 

 

Prinses Beatrix Spierfonds collecte 

Dit jaar collecteerde onze vrijwilligers van 7 tot en met 12 september voor de 
46ste keer, in Winssen. Alle vrijwilligers kwamen weer met de oranje 
collectebus, waar de euro’s nog in kunnen en waarop een QR-code zit, om 
gemakkelijk wat voor het SPIERFONDS te geven. De opbrengst is dit jaar 
geweldig goed. Samen haalde we het prachtige bedrag op in Winssen van 
1.736,13. Iedereen heel veel dank voor uw bijdragen. Alle vrijwilligers, 
Hartelijk dank voor jullie inzet. Hartelijke groet namens het collecte comité 
Winssen, Gerry Schreven. 

 

Maestro 2025! 6 kandidaten strijden om de felbegeerde titel! 

De spanning stijgt, want op zaterdag 25 oktober a.s. vindt de grote finale van 
Maestro 2025 plaats in de theaterzaal van de Paulus. Zes kandidaat-dirigenten 
– bekende VIP’s uit Ewijk en Winssen – bereiden zich momenteel met volle 
overgave voor op hun ultieme muzikale uitdaging. Onder begeleiding van 
professionals leren zij de fijne kneepjes van het dirigeren. Tijdens de finale 
zullen de kandidaten ieder twee muziekstukken leiden, terwijl een vakjury hun 
prestaties streng maar rechtvaardig beoordeelt. Dit jaar is Maestro groter dan 
ooit: vanwege de groeiende belangstelling verhuizen we van het ULTO 
Muziekcentrum naar de sporthal van de Paulus. Met elke editie groeit het 
publiek, en de verwachtingen zijn hooggespannen. Zaterdag 25 oktober a.s. 
Sporthal de Paulus aanvang 19.30u, zaal open 19.00u 
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datum "feest" tijd pastor "koor" tijd pastor "koor"
zo 26 okt 10:00 em. pastoor Harry van Dooren Liturgisch Gemengd Koor 10:00 em. pastoor Ton van Balveren samenzang

za 1 nov Allerheiligen/ 
Allerzielen 19:00 pastoor Ruud Roefs KoMore

10:00 em. pastoor Harry van Dooren Liturgisch Gemengd Koor 10:00 pastoor Ruud Roefs Andreaskoor

15.00 Allerzielenconcert projectkoor

za 8 nov 20:00 Concert KoMore

10:00 pastoor Ruud Roefs Liturgisch Gemengd Koor 10:00 Woord- en Communieviering
en kindernevendienst Our Choice

14.30 Concert KoMore

zo 16 nov 33e zondag door 
het jaar 10:00 Woord- en Communieviering

leden werkgroep 10:00 pastoor Ruud Roefs zanggroep Druten - Puiflijk

zo 23 nov Christus Koning
Caeciliafeest 10:00 pastoor Ruud Roefs Liturgisch Gemengd Koor 10:00 em pastoor Jan de Waal Andreaskoor

wo 26 nov Seniorenviering 15:30 pastoor Ruud Roefs Marieke, Hennie en Mayk

zo 30 nov 1e zondag van de 
Advent 10:00 em. pastoor Harry van Dooren Muzimare 10:00 patroonsfeest H. Andreas pastores Ruud 

Roefs, Jan de Waal en Rudy de Kruijf Liturgisch Gemengd Koor

10:00 pastoor Ruud Roefs KoMore 10:00 em. pastoor Jan de Waal samenzang

15:00 Concert Maas en Waals mannenkoor/ Zang 
en Vriendschap

za 13 dec middag Kerstmusical Glitter

10:00 pastoor Ruud Roefs Liturgisch Gemengd Koor 10:00 Woord- en Communieviering samenzang

14:30 concert La Tempesta

30e zondag door 
het jaar

De weekendvieringen in de Corneliuskerk kunt u volgen via een livestream van kerkdienstgemist.nl op de website www.johannesxxiii.nl

Voor de laatste wijzigingen in dit schema: raadpleeg de website!

           Na afloop van deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie/ thee te drinken.
           Beuningen:  26 oktober en 30 november, Weurt: 2 en 16 november en 7 december.

H. Andreas
Weurt

DEZE MAAND
IN ONZE KERKEN

H. Cornelius
Beuningen

zo 2 nov Allerzielen

32e zondag door 
het jaarzo 9 nov

zo 14 dec 3e zondag van de 
Advent'

zo 7 dec 2e zondag van de 
Advent
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Filmfestival Go Short – Off the Wall Ewijk 

Filmfestival Go Short organiseert al jaren unieke filmwandelingen waarbij korte 
films worden geprojecteerd op muren, gebouwen en objecten in de openbare 
ruimte. Op woensdag 29 oktober vormt Ewijk het bijzondere decor van een 
nieuwe editie. In samenwerking met bewoners is een verrassende route 
samengesteld, die je meeneemt langs historische én moderne plekken in het 
dorp. De wandeling start om 19.30 uur en voert je van de oude dorpskern naar 
de nieuwere delen van het dorp. Op de laatste locatie zorgt Stichting 't 
Rommelcamp Ewijk voor koffie en thee, om samen de avond gezellig af te 
sluiten. De wandeling is geschikt voor alle leeftijden. 
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Zo kan 
Go Short informeren over de exacte startlocatie en 
contact opnemen mocht de wandeling door noodweer 
onverhoopt niet door kunnen gaan.  

Schrijf je in via de QR-code hiernaast! 
 

HOOP (2) 

In mei 2023 wijdde ik mijn column alhier aan de hoop zoals die o.a. door de 
inmiddels overleden Paus Franciscus gepredikt, gepraktiseerd en doorleeft 
werd. Ik kon toen niet vermoeden dat hij kort daarop het jubeljaar 2025 uit zou 
roepen in het teken van die hoop met als titel “Pelgrims van Hoop”. Pelgrims 
die wij allen zijn binnen onze geloofsgemeenschap, maar ook binnen de 
samenleving. Die hoop komt voort uit de belofte dat God ons liefheeft en dat 
Hij ons leidt op onze levensweg. Als pelgrims van hoop zijn wij geroepen om 
dit vertrouwen uit te dragen. Dat is nogal wat. Dagelijks horen mensen namelijk 
om zich heen veel negatieve en sombere verhalen over oorlogen, vluchtelingen, 
sociale ongelijkheid en allerhande crises dichtbij en veraf. Je zou er 
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pessimistisch van worden. Maar vanuit ons geloof weten we dat dit de verkeerde 
instelling is. Er gebeurt in de maatschappij ook veel goeds dat verdient om onder 
de aandacht gebracht te worden. Ons geloof is niet alleen een persoonlijke 
aangelegenheid, maar een oproep om te getuigen van de hoop die in ons leeft. 
Het is een uitnodiging om de hoop door te geven aan anderen, vooral aan hen 
die ontmoedigd zijn of zich in een moeilijke situatie bevinden. (Bron: Brief van 
de R.-K. bisschoppen van Nederland bij gelegenheid van het begin van het 
Jubeljaar 2025) 

Het jubeljaar 2025 nadert alweer zijn einde. “Hopelijk” betekent het niet het 
einde van de hoop die wij mogen koesteren en uitdragen in een wereld die 
gedomineerd wordt door geweld, commercie en kwaadwillenden. Dat zij ons 
niet verblinden voor al het goede dat óók in de wereld is. Dichtbij en veraf. Toen 
onlangs een vriend van me met zijn driewielfiets op de dijkoprit ongelukkig tot 
stilstand kwam stonden er in no time drie mensen om hem heen om hem op te 
vangen. En bezie ook hoe er verder weg hele volksstammen vreedzaam 
demonstrerend op pad gaan om een geluid te laten horen tegen al het onrecht in 
de wereld. Dat geeft mij de hoop dat onze zaak nog niet verloren is. Ik zeg niet 
dat het eenvoudig is en ook ik moet er moeite voor doen om te blijven geloven 
in een wereld die op termijn voor iedereen vredig, bereikbaar en toegankelijk 
is. Het graan van de hoop dat wij nu zaaien zal in de toekomst tot wasdom 
komen, ook als wij er zelf niet meer zijn. Dat is mijn vaste overtuiging. Onze 
Grote Graanvoorziener vraagt erom. 

Theo Coenders 

 

KoMore viert 45 jaar vriendschap met een jubileumconcert!! 

Aan het einde van dit jaar bestaat KoMore maar liefst 45 jaar! Een bijzondere 
mijlpaal die we graag samen met u willen vieren. Om het jubileumjaar feestelijk 
af te trappen, organiseren wij een jubileumconcert dat helemaal in het teken 
staat van vriendschap. 
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Want vriendschap is al 45 jaar de kloppende hartslag van ons koor. Ons motto 
“Koor met een beetje More” zegt het al: we zingen niet alleen met onze 
stemmen, maar ook met ons hart. In elke melodie klinkt onze vriendschap 
door – de kracht van samen zingen. 
Locatie: Heilige Corneliuskerk, Beuningen 
Wanneer: Zaterdag 8 november 20:00 uur & Zondag 9 november 14:30 uur 

 
Toegang is gratis. Als u ons koor een warm hart toedraagt is er de mogelijkheid 
om een donatie achter te laten – contant of via de QR-code bij de ingang. 

 

Herinneringen 

De juffrouw op school vertelde dat we een herfsttafel gingen maken. Na het 
weekend moesten we spulletjes meebrengen die we over de herfst hadden 

gevonden. Toen ik pa vroeg wat ik mee zou 
brengen nam hij broertje en mij mee naar het 
bos. We namen een grote tas mee om de 
verzamelde zaken in te doen. We begonnen 
met allerlei blaadjes in de mooiste 
herfstkleuren en wat takjes. Ook een paar 
eikeltjes, kastanjes en wat beukennootjes. 
Van alles maar drie want alles in het bos was 
eigenlijk bedoeld als eten voor de dieren 
vertelde pa. We zagen ook heel mooie 
paddenstoelen staan maar pa vertelde ons dat 
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Want vriendschap is al 45 jaar de kloppende hartslag van ons koor. Ons motto 
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Wanneer: Zaterdag 8 november 20:00 uur & Zondag 9 november 14:30 uur 

 
Toegang is gratis. Als u ons koor een warm hart toedraagt is er de mogelijkheid 
om een donatie achter te laten – contant of via de QR-code bij de ingang. 

 

Herinneringen 

De juffrouw op school vertelde dat we een herfsttafel gingen maken. Na het 
weekend moesten we spulletjes meebrengen die we over de herfst hadden 

gevonden. Toen ik pa vroeg wat ik mee zou 
brengen nam hij broertje en mij mee naar het 
bos. We namen een grote tas mee om de 
verzamelde zaken in te doen. We begonnen 
met allerlei blaadjes in de mooiste 
herfstkleuren en wat takjes. Ook een paar 
eikeltjes, kastanjes en wat beukennootjes. 
Van alles maar drie want alles in het bos was 
eigenlijk bedoeld als eten voor de dieren 
vertelde pa. We zagen ook heel mooie 
paddenstoelen staan maar pa vertelde ons dat 

we daar echt niet aan mochten komen omdat er heel veel zijn waar we heel erg 
ziek van konden worden. Pa leerde ons de namen van verschillende soorten 
zoals Vliegenzwam, Eekhoorntjesbrood, Elfenbankjes en eentje wat klonk als 
Rusella of zoals broertje zei: r-sla. De maandag op school werd alles aan de juf 
gegeven en na de pauze mochten we een voor een samen met de juf onze mee 
gebrachte spulletjes op de tafel leggen. Het werd best een volle tafel want met 
38 kinderen in de klas was er best veel. 

 

Sinterklaas 

Op zaterdag 15 november komt Sinterklaas naar Hart van Beuningen. Direct na 
zijn aankomst reist hij door naar Beuningen om daar alle kinderen weer te zien. 
Hij zal plaatsnemen op zijn prachtige stoel op het Julianaplein en zal daar alle 
mooie tekeningen, de vele verlanglijstjes en wortels voor Ozosnel in ontvangst 
nemen. De kinderen kunnen een handje geven aan de Sint en er is een kort 

fotomoment (door de grote opkomst zal 
niet iedereen een privémomentje hebben, 
maar de Sint (of Piet) zal dat zeker op een 
ander moment goed maken met jou). 
Natuurlijk neemt Sinterklaas ook 
schoencadeautjes en zakjes strooigoed 
mee. De verwachte aankomsttijd op het 
Julianaplein zal ongeveer 14.00 uur zijn. 
Houdt er rekening mee dat de rij om 15.30 
uur sluit voor het fotomoment. 

De SpeelOsaurus staat in de passage waar de kinderen een kleurplaat voor 
Sinterklaas kunnen kleuren en de kinderen krijgen van 13.30 - 14.00 uur een 
gratis oliebolletje van de Oliebollenkraam op het Julianaplein! 
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Halloween  

Op 31 oktober 2025 vanaf 18.30 uur tot ongeveer 22.00 uur is de Halloween 
tocht door Beuningen, georganiseerd door enthousiaste mensen uit Beuningen. 
Op de Facebookpagina van Halloween 2025 Beuningen vind je de adressen die 
meedoen. Hier kan je ook je adres opgeven waar de kinderen langs kunnen 

komen voor de Trick of Treat. Jij 
loopt toch ook mee? Op deze 
spannende avond loop je langs de 
griezelig versierde huizen en 
tuinen, ook kan je een paar 
spookhuizen bezoeken. 

 

 

Griezelplezier in het winkelcentrum: 
Halloween-speurtocht voor jong en oud 

Op vrijdag 31 oktober verandert het winkelcentrum in een spannend decor vol 
mysterieuze figuren en vrolijk verklede bezoekers. Van 18.00 tot 20.00 uur 
kunnen kinderen (en hun ouders) deelnemen aan de populaire Halloween-
speurtocht – een jaarlijkse traditie vol plezier, spanning en verrassingen. 

Met een speurtochtformulier in de hand gaan deelnemers op zoek naar alle 
verborgen items die overal in het winkelcentrum verstopt zijn. Het wordt extra 
leuk als je komt in je griezeligste kostuum en je mooiste lampion meeneemt. 
Tijdens de tocht loopt er ook een fotograaf rond om de mooiste en engste 
momenten vast te leggen. De foto’s zijn later gratis op te halen. 

Voor wie de spanning soms iets te groot vindt, is er een oplossing: bij de 
organisatie zijn glowsticks te koop. Zo houd je de ‘griezels’ op veilige afstand 
en kun je toch volop meedoen. 

Durf jij het aan? Kom dan langs, beleef een gezellige en griezelige avond en 
ontdek wat er allemaal in het winkelcentrum op je ligt te wachten. 
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CV de Plekkers Beuningen 

Ja!!!!! We mogen het bekend maken! Het thema voor 
de komende onthulling is.... de Nijmeegse 
Vierdaagse! 

Wie o wie zal jeugdprinses Jonne en prinses Muriel 
gaan opvolgen in het feestgedruis? En welk 
boerenbruidspaar ziet zichzelf wel feestend door de 
zaal wandelen? 

We zien jullie graag op zaterdag 1 november a.s. in 
het Plekkerspaleis op het Prinsenbal met muzikale 
omlijsting van DJ Jan, Stefan Remmers en diverse 
artiesten van eigen bodem! 

Aanvangstijd 19: 30 uur, locatie: Plekkerspaleis (Tinnegieter)  

 

Viering Sint-Andreaskerk Weurt 

Op 30 november vindt een viering plaats in de prachtige Sint-Andreaskerk in 
Weurt. In samenwerking met de parochie en de medewerkers van de Sint-
Andreaskerk mag het Liturgisch Gemengd Koor deze viering begeleiden. Vanaf 
de oprichting heeft het LGK in de Johannes de Doperkerk in Ewijk gezongen. 
Toen deze kerk gesloten werd is het koor overgegaan naar de Corneliuskerk in 
Beuningen. 
Gewoonlijk zingt het LGK de vieringen op een aantal zondagen en speciale 
kerkelijke feestdagen in deze kerk.  

Voor het Liturgisch Gemengd Koor is het een groot genoegen om te kunnen 
zingen in de Sint-Andreaskerk. We gaan er dan ook extra ons best voor doen 
om er met elkaar een mooie viering van te maken. 

Namens LGK Toon van Wezel (koorlid) 
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Tentoonstelling met Kerst? 

Heel wat jaren heb ik samen met Jo en Maria Smits de kerst-groepen 
tentoonstelling in de Andreaskerk georganiseerd. Helaas is Jo ons ontvallen, 
maar in overleg met Maria wil ik dit graag aan u voorstellen. 

 
Jezus wordt in de Bijbel altijd vergeleken met een herder die hoedt over zijn 
kudde, zijn schapen. Hoe mooi zou het zijn als we samen een tentoonstelling 
realiseren met alleen herders en schapen. Dus mijn vraag aan u is: Wilt u voor 
dit jaar de herder uit uw kerstgroep en eventueel wat schapen uitlenen voor de 
tentoonstelling?  Groot, klein, mooi, lelijk, alles mag want zo ziet onze wereld 
er toch ook uit? Voor vragen en deelname mag u mij bellen of mailen. We 
starten met inzamelen eind november want dan bent u waarschijnlijk meer met 
kerst bezig dan bij het uitkomen van het Johannesblad in oktober? 
In het volgende Johannesblad kunt u lezen wat de openingstijden worden van 
de Andreaskerk rondom de tentoonstelling. Telefoon 06-44363216 
v.k.a.bartels@gmail.com Maria en ik hopen op veel enthousiaste reacties. 
Alvast vriendelijk bedankt. Virginia Bartels 

Inzameling Voedselbank 
Vanaf de eerste zondag van de Advent dus 30 november staan er weer kratten 
in de hal van de Andreaskerk waarin u meegebrachte levensmiddelen kunt 
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doneren. We denken hierbij aan: droge pasta’s, rijst, conserven blikken met 
groente/vlees/vis, koffie, thee, houdbare melk/koffiemelk, toiletartikelen zoals 
shampoo, douchegel, tandpasta. 

De kinderen kunnen ook iets geven waar ze zelf niet meer mee spelen: 
spelletjes, knutselspulletjes, lees- of kijkboekjes. Geen pistooltjes of ander 
schietspeelgoed. Het moet wel compleet zijn en schoon! Vorig jaar was het 
een groot succes dus daar gaan we weer voor. Inleveren zie hier onder! 
De kerk is open rondom de vieringen en op donderdagochtend van 9.00 tot 
11.00 uur. Op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur is er iemand in de Pastorie om 
uw spullen in ontvangst te nemen. 

 

Gedenkboom in Weurt 
Het hele jaar staat een fraaie perenboom vlakbij de Calvariegrot op het kerkhof. 
Na de mooie bloesem in het voorjaar zag ik in augustus lekkere peren hangen 
die op onverklaarbare wijze verdwenen waren. Ik hoop dat diegene die ze 
geconfisceerd heeft ervan gesmuld heeft, maar nu staat de fraaie boom als hij 
zijn blad heeft verloren te wachten om weer als “gedenkboom” dienst te doen. 
Vanaf 2 november “Allerzielen” zal de boom verlicht worden en mag u er weer 
uw herinnering in hangen. De lieveheersbeestjes die wij erin hangen als teken 
tegen zinloos geweld komen er ook weer in en de kinderen van de Basisschool 
gaan ook weer aan de slag en leveren hun kleurrijke bijdragen. 

Doet u ook weer mee? Voor vragen kunt u mij bellen. 
Virginia Bartels, 06-44363216 

 

Strooiveld Weurt 
Afgelopen zomer mochten wij vanuit het omgevingsfonds “De Groene Delta” 
van ENGIE een cheque ontvangen van €1.400,00. Met ondersteuning van BV 
Lecon (Mark Lemmen) en Tuinaanleg Weurt (Emiel Smits) hebben we het 
volgende kunnen realiseren: Onder de geschonken betonnen kerstgroep (Maria 
Smits) ligt een fraaie cortenstalen ring met halfrond een mooie groen haag. Het 
strooiveld is een fijne plek geworden voor even rust en bezinning door een 
geschonken bank (Jo en Ellie van Bergen) stoere cortenstalen bloembakken 
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gevuld met winterharde Heucheria en een robuuste balken boog waar tegen 
Toscaanse Jasmijn is geplant en in het voorjaar zullen de geplante narcisjes als 
eerste ons weer begroeten. 

Wij zijn ontzettend trots dat dit ons samen gelukt is en hopen dat vooral het 
strooiveld een plekje wordt waar mensen hun overledenen in liefde kunnen 
herdenken. 

Kim Hoogboom & Virginia Bartels 
 

 
 

Vogelshow Weurt 

Vogelvereniging Vogelvrienden Weurt houdt op 1 en 2 november hun jaarlijkse 
vogelshow in Ontmoetingscentrum ”De Kloosterhof” Kapittelweg 2A te Weurt. 

De openingstijden zijn zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 10.00 
tot 15.30 uur. De toegang is gratis. 

Wie nieuwsgierig is naar de kleurrijke wereld van kanaries, parkieten, tropische 
vogels en Europese cultuurvogels is van harte welkom. 

Gérard Albers 
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De Sint komt naar Weurt 

Het is bijna zover, Sinterklaas komt 
naar Weurt!  
Sint heeft ons al laten weten dat hij 
er weer heel veel zin in heeft en ook 
de Pieten kunnen bijna niet meer 
wachten om jullie weer te zien! 
 
Aankomst 
Op zondag 16 november wordt de 
boot van Sint om 14.00 uur verwacht 
op de West-Kanaaldijk.  
Sint hoopt op mooi weer zodat er 
veel mensen op de kade komen 
kijken. 
We zorgen voor gezellige muziek 
zodat we mooie liedjes kunnen 
zingen voor de Sint als hij aankomt. 

Vanaf de West-Kanaaldijk loopt de Sint met zijn Pieten naar De Kloosterhof. 
Sinterklaas vindt het altijd erg fijn als de kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s met hem meelopen. Rond 14.45 uur komen we dan met zijn allen aan bij 
De Kloosterhof waar we nog een gezellig Sinterklaasfeest gaan vieren.  
Kom allemaal kijken, er komt een speciale gast voor jong en oud! 

 

De Samaritaan en de herbergier 

In de parabel van de Barmhartige Samaritaan (Lc 10: 25-37; zie nr. 5, 2025) 
komen zes personen voor. 1. Een reiziger die reist van Jeruzalem naar Jericho 
(een man uit Juda). 2. Rovers die de reiziger op de weg van Jeruzalem naar 
Jericho overvallen, hem beroven en mishandelen, zijn kleren uittrekken en hem 
daarna halfdood langs de kant van de weg achterlaten. 3. Een priester die na zijn 
plichten in de tempel van Jeruzalem vervuld te hebben toevallig langskomt; hij 
ziet de halfdode man liggen, loopt met een boog om hem heen en vervolgt zijn 
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reis. 4. Een Leviet, een man uit de stam 
van Levi die de priesters in de tempel 
bijstand heeft verleend, hij ziet de 
gewonde man ook liggen langs de kant 
van de weg, maar loopt ook met een boog 
om hem heen. 5. De Samaritaan uit 
Samaria, een buurland waar de mensen uit 
Juda vijandig tegenover staan. Bij het 
zien van de halfdode man wordt de 
Samaritaan tot in het diepst van zijn ziel 
getroffen door medelijden. Hij denkt niet 
na, onderbreekt zijn reis, stapt van zijn 
ezel af en knielt bij de gewonde man neer. 
Hij giet wijn en olie over zijn wonden en 

verbindt ze. Daarna legt hij het slachtoffer op zijn ezel, loopt er zelf naast en 
brengt hem naar de dichtstbijzijnde herberg waar hij voor hem zorgt. 6. De 
herbergier. Het verhaal van Jezus zou kunnen eindigen met de laatste daad van 
de Samaritaan: hij brengt de mishandelde man naar de herberg waar hij voor het 
slachtoffer zorgt. Maar nee, de Samaritaan geeft de volgende dag twee denarie 
aan de herbergier en zegt tegen hem: 'Zorg voor hem, en als u meer kosten moet 
maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden.' Het bedrag van twee denarie is 
goed voor een verpleging van twee weken. De herbergier neemt het geld aan en 
belooft voor de gewonde man te zorgen.  
Dit verhaal vertelt Jezus op een vraag van een wetsgeleerde wie zijn naaste is. 
De wetsgeleerde antwoordt: 'De man die hem barmhartigheid heeft getoond.' 
Waarop Jezus tegen de wetsgeleerde zegt: 'Doet u dan voortaan niet zo.' Maar 
is de Samaritaan de enige in het verhaal die barmhartig is? 
Traditioneel gaat alle aandacht uit naar de Samaritaan. De belangrijke rol van 
de herbergier blijft buiten schot. Ook dit jaar in de preek in onze kerk over de 
Barmhartige Samaritaan (de zondag in de Vierdaagse week) kwam de persoon 
van herbergier niet voor.  Soms is de herbergier uit het verhaal verwijderd en 
vervangen door een dokter aangesteld door de Samaritaan. Het beroep van 
herbergier is in de oudheid geen populair beroep. Herbergiers worden vaak 
gewantrouwd omdat men vindt dat ze klanten afzetten en daardoor niet te 
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vertrouwen zijn. In herbergen heerst vaak dronkenschap, er wordt vaak 
gevochten en het is een plaats voor lichte zeden. Maar in het verhaal van Jezus 
zien we een band van wederzijds vertrouwen ontstaan tussen de Samaritaan en 
de herbergier. De herbergier is waarschijnlijk een Jood. Dat hier sprake is van 
wederzijds vertrouwen is bijzonder want Joden en Samaritanen waren in die tijd 
elkaar vijandig gezind. Een belofte aan elkaar wordt met wantrouwen bekeken. 
Bovendien gaat het om een kwetsbaar vertrouwen. De Samaritaan weet niet 
zeker, heeft geen garantie dat de herbergier na zijn vertrek de gewonde man 
goed zal verzorgen en of de herbergier geen buitensporige kosten voor verblijf 
en verzorging in rekening zal brengen. De herbergier neemt een risico en heeft 
geen garantie dat de Samaritaan zal terugkomen en de zorg- en verblijfkosten 
zal betalen. Dit wederzijds vertrouwen heeft alle twee geld gekost. De 
Samaritaan lijdt geldelijk verlies door de verpleging van de gewonde man te 
betalen. De herbergier lijdt verlies aan inkomsten van Joodse reizigers door 
schade aan zijn reputatie, omdat hij van de Samaritaan geld heeft aangenomen 
om de gewonde man te verplegen, waardoor deze reizigers de herberg gaan 
vermijden.  
De toehoorders van Jezus hebben zijn parabel allemaal als schokkend ervaren. 
Dit hebben ze totaal niet verwacht. Ze krijgen van Jezus een beeld 
voorgeschoteld van ‘de goeden zijn de slechten en de slechten zijn de goeden.’ 
De parabel bevat twee barmhartige Samaritanen: de Samaritaan uit Samaria en 
de herbergier uit Juda 
In zijn parabels maakt Lucas regelmatig gebruik van zelfspraak: de 
hoofdpersoon in het verhaal denkt hardop en motiveert zijn handelingen. Een 
voorbeeld is de parabel van de Onrechtvaardige Rechter. Een weduwe vraagt 
deze rechter herhaaldelijk om recht te spreken. Tenslotte geeft hij toe en zegt 
bij zichzelf: ‘Ook al heb ik voor god geen ontzag en trek ik me van de mensen 
niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. 
Anders blijft ze eindeloos bij mij komen en vliegt ze me nog aan’ (Lc. 18: 2-5). 
In de parabel over de barmhartige Samaritaan komt deze vorm van zelfspraak 
niet voor. Ook vermeldt Jezus niet waarom de hoofdpersonen in het verhaal zo 
handelen. De toehoorders/lezers dienen voor zichzelf in te denken waarom de 
priester, de Leviet, de Samaritaan en de herbergier handelen zoals ze handelen. 
Hun gedachten en gevoelens worden bekend gemaakt via handelingen, acties 
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(de priester en de Leviet kijken weg en lopen met een boog om het slachtoffer 
heen; de Samaritaan wordt door medelijden bewogen, stapt af en verzorgt de 
gewonde man, de herbergier neemt het geld voor de verpleging aan). Wij als 
toehoorders/lezers worden uitgenodigd ons te vereenzelvigen met de personen 
in deze situatie. 
Hoe zal de gewonde man, als hij genezen is in zijn thuissituatie, aan zijn mede-
Joden de situatie uitleggen? Is hij de Samaritaan, die de Joden minachten, 
dankbaar? Zal hij de Samaritaan (een vreemdeling) bij hem thuis uitnodigen? 
Genoeg vragen om over deze parabel te stellen.   
N.B. De barmhartigheid van de Samaritaan is als uitdrukking opgenomen in 
Van Dale’s woordenboek en daarmee in de Nederlandse taal. Uitgelegd wordt 
wat een barmhartige Samaritaan is: ‘iemand die zich over een medemens 
ontfermt zonder daartoe meer dan anderen geroepen te zijn’.  
Foto: Rembrandt: De barmhartige Samaritaan bij de herberg (1633). 

Simon Veenman 

 

Informatiebijeenkomst / Parochieavond  

Beste parochianen,  
Woensdagavond 19 november is er een informatiebijeenkomst in de 
Kloosterhof in Weurt. Het parochiebestuur en de pastoraatsgroep zullen over 
diverse onderwerpen toelichting geven. Zij willen u dan op de hoogte brengen 
van de laatste ontwikkelingen en stand van zaken in onze parochie. Uiteraard is 
er gelegenheid tot het stellen van vragen.  
Het programma ziet er als volgt uit:  

1. Opening / welkom  
2. Pastoraatsgroep  
3. Vastgoed  
4. Financiën  
5. Afsluiting met vervolgens nog een gezellig samenzijn.  

We starten om 19.30 u. 
Graag aanmelden bij secretariaat@johannesxxiii.nl 
of tel.024-6771271 (op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur).  


